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Yenisiyle değiştirme 


TOWARDS A NEW SOCİETY 


WE MARCH EVER FORWARDS 
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O güzel geceye kibarca girme, 
İhtiyarlı kyanmalı ve gün kapandı ğı ndaçı Idı rmalı ; 


Işı ğı n ölmesine karşı öfke, öfke. 


Bilgeler sonunda karanlı ğı n doğru olduğunu bilseler de, 
Sözleri şimşek çakmadı ğı için 


O güzel geceye nazikçe girme. 


İyi adamlar, son dalga, ne kadar parlak ağlı yor 
Zayı fişleri yeşil bir körfezde dans etmiş olabilir, 


Işı ğı n ölmesine karşı öfke, öfke. 


Uçarken güneşi yakalayı p şarkı söyleyen vahşi adamlar, 
Ve öğren, çok geç, yolda üzdüler onu, 


O güzel geceye nazikçe girme. 


Kör edici bir görüşle gören, ölüme yakı n mezar adamları 
Kör gözler göktaşları gibi parlayabilir ve neşeli olabilir, 


Işı ğı n ölmesine karşı öfke, öfke. 


Ve sen, babam, orada hüzünlü yükseklikte, 
Lanet olsun, korusun, şimdi senin şiddetli gözyaşları nla beni, dua ediyorum. 
O güzel geceye nazikçe girme. 


Işı ğı n ölmesine karşı öfke, öfke. 
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giriiş 


Doğum oranları . 
Doğum oranları . 
Doğum oranları . 


Bu yazı lardan hatı rlamanı zı istediğim bir şey varsa, oda doğum oranları nı n 
değişmesi gerektiğidir. Yarı n tüm Avrupalı olmayanları toprakları mı zdan 
sürgün etsek bile, Avrupalı halk yine de çürümeye ve nihayetinde ölüme 
sürükleniyor olacaktı . 


Her gün sayı ca azalı yoruz, yaşlanı yoruz, zayı flı yoruz. 
Sonunda ikame doğurganlı k seviyelerine geri dönmeliyiz, yoksa bu bizi öldürür. 


Bir popülasyonu sürdürmek için insanlar, ikame doğurganlı k seviyelerine ulaşan 
bir doğum oranı na ulaşmalı dı r. Batı dünyası ndabu, kadı n başı na 
kabaca 2,06 doğumdur. 


https://en.wikipedia.org/wiki/List, of sovereign states and dependencies 
-by total fertility rate 


Bu seviyelere ulaşan tek bir Batı lı ülke, tek bir beyaz ulus yok. 


Avrupa'da değil, Amerika'da değil, Avustralya'da veya Yeni Zelanda'da değil. 


Beyaz insanlar üremekte başarı sı z oluyor, aile kuramı yor, çocuk sahibi 
olamı yor. 


Ancak bu alt ikame doğurganlı khı zı narağmen, Batı 'daki nüfushı zla 
artı yor. 


Bu nası | mümkün olabilir? 


Kitlesel göç ve göçmenlerin daha yüksek doğurganlı k oranları , nüfustaki 

buartı şa neden oluyor. 

Tarihte görülmemiş düzeyde bir işgal yaşı yoruz. 

Milyonlarca insan yasal olarak sı nı rları mı zdan akı yor. Devlet ve tüzel kişiler 
tarafı ndan yeniden üretemeyen, şirketlerin ve devletlerin gelişmesi gereken 

ucuz işgücünü, yeni tüketicileri ve vergi tabanı nı yaratamayan Beyazları n yerini 
almaya davet edildi. 


Bu kitlesel göç ve alt ikame doğurganlı k krizi, Avrupa halkı na yönelik bir 
saldı rı dı rve mücadele edilmezse, nihayetinde Avrupa halkı nı n tamamen 
ı rksal ve kültürel olarak yer değiştirmesiyle sonuçlanacaktı r. 
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Bunu tam anlamı yla görmek için, 2100 yı lı için Batı lı ülkelerdeki nüfus 
istatistiklerine bakmanı z yeterli. 


https://en.wikipedia.org/wiki/List of countries by future population (U 
nited Nations, medium fertility variant) 


2100'de, alt ikame doğurganlı ğı n devam eden etkisine rağmen, nüfus 
rakamları , nüfusun ikame altı doğurganlı k düzeyleriyle aynı çizgide 
azalmadı ğı nı ,aslı nda bunu koruduğunu ve hatta birçok Beyaz ülkede bile 
hı zlaarttı ğı nı gösteriyor. 

Tüm göçmenlik yoluyla. 

Bu etnik ikamedir. 

Bu bir kültürel ikamedir. 

Bul rk değişimidir. 


Bu BEYAZ SOYKIRIM. 


Yedek doğurganlı k seviyelerine geri dönmek bir numaralı önceliktir. Ama bu 
basit bir iş değil. Doğurganlı k oranları ndaki düşüşün ve geleneksel âile 
biriminin yı kı Ilması nı nardı ndasayı sı znedenvar. 

Hazcı , nihilist bireycilik felaketini kaçı nı Imaz olarak düzeltmeliyiz. 

Ama biraz zaman alacak, kitlesel göç krizi nedeniyle sahip olmadı ğı mı z zaman. 


Kitlesel göç nedeniyle, sağlı k ve refaha geri dönmek için üstlenmemiz gereken 
medeniyet paradigması değişimini gerçekleştirmek için gereken zaman ölçeğinden 
yoksunuz. 

Kitlesel göç bizi hakları mı zdan mahrum edecek, ulusları mı zı yı kacak, toplulukları mı zı 
yok edecek, etnik bağları mı zı yok edecek, kültürlerimizi yok edecek, halkları mı zı yok 
edecek. 

Bu nedenle, doğurganlı k oranları yla uğraşmadan önce, hem toprakları mı zdaki 
işgalcilerle hem de toprakları mı za girmeye çalı şan işgalcilerle uğraşmalı yı z. 


Göçü ezmeli ve halihazı rda toprakları mı zda yaşayan işgalcileri sı nı rdı şı etmeliyiz. 
Bu sadece refahı mı zla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda halkı mı zı n hayatta 


kalması meselesidir. 
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olası soruları cevaplama 


1.Genel olarak 

siz kimsiniz? 

28 yaşı ndası radan bir Beyaz adam. Avustralya'da işçi sı nı fı ndan, düşük gelirli bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Ailem İskoç, İrlandalı ve İngiliz kökenlidir. 

Düzenli bir çocukluk geçirdim, büyük sorunlar yaşamadı m. 


Okul hayatı m boyunca eğitime pek ilgi duymadı m, zar zor geçer not aldı m. 


Üniversitelerde okumak için sunulan hiçbir şeye büyük ilgiduymadı ğı m için Üniversiteye 
gitmedim. 

Bitconnect'e yatı rı m yaparak biraz para kazanmadan önce kı sa bir süre çalı ştı m, 
ardı ndan yatı rı mdan gelen parayı seyahat için kullandı m. 

Son zamanlarda kebapçı olarak yarı zamanlı çalı şı yorum. 

Ben sadece sı radan bir aileden gelen sı radan bir Beyaz adamı m. 


Halkı m için bir gelecek sağlamak için tavı r almaya kim karar verdi? 


Saldı rı yı neden gerçekleştirdiniz? 


En önemlisi işgalcilere toprakları mı zı nasla onları n toprakları olmayacağı nı , 
anavatanları mı zı n bizim olduğunu ve beyaz bir adam hala yaşadı ğı sürece ASLA 
toprakları mı zı fethedemeyeceklerini ve asla insanları mı zı n yerini 


alamayacakları nı göstermek için. 


Tarih boyunca Avrupa toprakları nda yabancı işgalcilerin yol açtı ğı yüzbinlerce ölümün 


intikamı nı işgalcilerden almak. 


İslamcı köle tacirleri tarafı ndan toprakları ndan alı nan milyonlarca Avrupalı nı n 


köleleştirilmesinin intikamı nı almak. 


Avrupa toprakları nda terör saldı rı ları nda kaybedilen binlerce Avrupalı nı n intikamı nı 


almak. 
Ebba Akerlund'un intikamı nı almak için. 


İstilacı ları bizzat korkutarak ve fiziksel olarak ortadan kaldı rarak Avrupa toprakları na 


göç oranları nı doğrudan azaltmak. 


Halkı mı n siyasi düşmanları nı harekete geçirmek, kendi ellerini fazla uzatmaları na ve 


bunun sonucunda nihai ve kaçı nı lmaz geri tepmeyi yaşamaları na neden olmak. 
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Avrupa halkı ile şu anda Avrupa toprakları nı işgal eden işgalciler arası nda şiddeti, 
misillemeyi ve daha fazla bölünmeyi kı şkı rtmak. 


Toprakları için ölen, Avrupa tarihinin bitmeyen ve bitmeyen savaşları nda kaybolan 
Avrupalı erkek ve kadı nları n intikamı nı almak için, toprakları ortaya çı kma 
zahmetine giren herhangi bir yabancı pisliğe verilmek üzere kendi halkı için 

öldü. 


Halkı mı n siyasi düşmanları nı harekete geçirmek, kendi elini uzatmak ve nihai 
tepkiyi yaşamak. 


Doğrudan eylemin etkisini göstermek, takip etmek isteyenler için bir yol aydı nlatmak. 
Ataları nı n toprakları nı işgalcilerden kurtarmak isteyenler için bir yol ve kalı cı 
bir kültür yaratmak isteyenler için bir yol gösterici olmak onlara yalnı z olmadı kları nı 


söyle. 


Sert, güçlü ve devrimci eylemin meydana gelebileceği bir korku ve değişim atmosferi 
yaratmak. 


Batı düşüncesini kontrol altı naalmı ş mevcut nihilist, hazcı , bireyci 

çı İgi nlı ğı eninde sonunda yok etmek için, tarihin sarkaç salı nı mları na 
ivme kazandı rmak, Batı toplumunu daha fazla istikrarsı zlaştı rmak ve 
kutuplaştı rmak. 


NATO'nun Avrupalı ulusları ile NATO güçlerinin bir parçası olan Türkler'in 
arası nı açmak, böylece NATO'yu bir kez daha birleşik bir Avrupa ordusu haline 
getirmek ve Türkiye'yi bir kez daha gerçek bir yabancı konumuna itmek, düşman 
kuvveti. 


Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri içindeki sosyal, kültürel, politik ve ı rksal 

ayrı mı ilerletmek için Amerika Birleşik Devletleri içindeki iki ideoloji arası nda ateşli 
silahları n mülkiyeti konusunda çatı şma yaratmak. nihayetinde ABD'yi siyasi, kültürel 
ve en önemlisi ı rksal çizgiler boyunca balkanlaştı racak bir iç savaşla 


sonuçlanacak. 


ABD'nin bu balkanlaşması , yalnı zca Kuzey Amerika kı tası ndaki Beyazı rkı n 
geleceğini güvence altı na alan Amerika Birleşik Devletleri içindeki insanları nı rksal 
olarak ayrı lması yla sonuçlanmayacak, aynı zamanda “eritme potası ” boş hayalinin 
ölümünü de garanti altı na alacak. 

Ayrı ca, bu balkanlaştı rma aynı zamanda ABD'nin küresel ölçekte güç yansı tma 
yeteneğini de azaltacak ve böylece ABD'nin Kosova'ya müdahalesi gibi bir durumun 

bir daha asla yaşanmaması nı sağlayacaktı r (burada 
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ABD/NATO güçleri Müslümanları n yanı nda savaştı ve bu İslami 
işgalcileri Avrupa'dan çı karmaya çalı şı rkenHı ristiyan Avrupalı ları katletti). 


Ne istiyorsun? 
Halkı mı zı nvarlı ğı nı ve beyaz çocuklar için bir gelecek 
sağlamalı yı z. 


Şiddetli bir saldı rı da bulunmaya karar verdiğiniz belirli bir olay veya sebep 


varmı ydı ? 


Saldı rı dan2yı | önce, görüşlerimi önemli ölçüde değiştiren bir zaman 
dilimi vardı . Bu süre, 2017 Nisanayı nı n başı ndan 2017 Mayı sayı nın 
sonuna kadardı . 


Bu zaman diliminde bir dizi olay kendi ihtiyatları mı , çekincelerimi, sinizmimi 
yı ktı ve Batı 'nı n mevcut durumunun gerçeğini ortaya çı kardı . 


Bu olaylar, düşüncelerimi demokratik, siyasi bir çözüm arayı şı ndan 
uzaklaştı rdı ve sonunda şu gerçeğin, şiddet içeren, devrimci bir çözümün 
mevcut krizimize tek olası çözüm olduğu gerçeğinin açı ğa çı kması na neden oldu. 


O zamanlar turist olarak Batı Avrupa'da seyahat ediyordum, Fransa, İspanya 
Portekiz ve diğerleri. Değişimi başlatan ilk olay 7 Nisan 2017'de Stockholm'de 
meydana gelen terör saldı rı sı ydı . yetişkin hayatı m boyunca düzenli olarak 
meydana gelen hiç bitmeyen saldı rı lar. Ama nedense bu farklı ydı . 

Önceki saldı rı ları karşı ladı ğı m bitkin sinizm gerçekleşmedi. Kendimi 
bildim bileli hayatı mı n bir parçası olan bir şey, İslami işgalcilerin Batı 'ya 
yönelik saldı rı ları karşı sı nda kinizm birdenbire ortadan kalktı . Artı k 
yüzüme alay edemezdim, artı k şiddete sı rti mı dönemezdim. Bir şey, bu 
sefer farklı ydı . 


O fark Ebba Akerlund'du. 


Genç, masum ve ölü Ebba. 

Ebba, okuldan sonra annesiyle buluşmak için yürürken, üzerinde 

yürüdüğü alı şveriş yolunda çalı ntı bir araçla İslami bir saldı rgan 

tarafı ndan öldürüldüğünde. Ebba kı smen sağı rdı vesaldı rganı n geldiğini 
duyamı yordu. 

Ebba'nı n işgalcilerin elindeki ölümü, onun şiddetli ölümünün 

aşağı layı cı lı ğı ve benim onu durduramamam, kendi bitkin sinizmimi bir 
balyoz gibi kı rdı . 
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Artı ksaldı rı ları görmezden gelemezdim. Halkı ma saldı rı lar, kültürüme 
saldı rı lar,inancı ma saldı rı lar ve ruhuma saldı rı lardı . Göz ardı 
edilmeyeceklerdi. 


İkinci olay 2017 Fransa Genel seçimleriydi. Adaylar, zamanı mı zı n bariz bir 
işaretiydi: küreselci, kapitalist, eşitlikçi, eski bir yatı rı m bankacı sı , kar peşinde 
koşmaktan başka ulusal inanç değildi; sütlü tost, beceriksiz, sivil milliyetçi, en cesur 
ve ilham verici fikir olan tartı şması z bir figür . yasadı şı göçmenlerin olası 

sı nı rdı şı edilmesine karar verdi. 


Bu gülünç eşleşmeye rağmen, yarı milliyetçinin zafer kazanma olası lı ği , 
enazı ndan benim için, siyasi bir çözümün hâlâ mümkün olduğunun bir işaretiydi. 
Enternasyonalist, küreselci, beyaz karşı tı , eski bankacı kazandı . Yakı n bile 
değildi. Avrupa'daki siyasi durumun gerçeği birdenbire kabul edilemez hale geldi. 
Umutsuzluğa kapı Idı m. Demokratik çözüme olan inancı m yok oldu. 


Son baskı , Fransı z şehirlerinin ve kasabaları nı n durumuna tanı klı k etmekti. 
Uzun yı llardı rFransa'nı n beyaz olmayanlar tarafı ndan işgal edildiğini duyuyor 
ve okuyordum, bu söylentilerin ve hikayelerin çoğunun abartı olduğuna 

inandı ğı m, siyasi bir anlatı yı zorlamak için yaratı Imı ş. 

Ancak Fransa'ya vardı ğı mda, hikayelerin yalnı zca doğru olmadı ğı nı ,aynı zamanda son derece 
hafifealı ndı ğı nı da gördüm. 

Her Fransı z şehrinde, her Fransı z kasabası nda işgalciler oradaydı 

Nereye gidersem gideyim, ziyaret ettiğim topluluk ne kadar küçük veya kı rsal olursa 
olsun, işgalciler oradaydı 

Fransı zhalkı nı n kendisi genellikle azı nlı ktaydı ve sokaklardaki Fransı zlar 
genellikle yalnı z, çocuksuz veya ileri yaştaydı . 

Göçmenler gençken, enerji dolu ve geniş aileleri ve birçok çocuğu vardı . 


Doğu Fransa'da yaklaşı k 15-25 bin kişinin yaşadı ğı orta büyüklükte bir kasabada 
market alı şverişi yapmak için bir alı şveriş merkezinin otoparkı na girdiğimi 

hatı rlı yorum. Otoparkta, kiralı k arabamda otururken, işgalcilerin alı şveriş 
merkezinin ön kapı ları ndan içeri girmesini izledim. 

Her Fransı z erkek ya da kadı n için iki kat daha fazla işgalci vardı 


Yeterince görmüştüm ve öfkeyle, lanetli yerde daha fazla kalmayı reddederek 
kasabayı terk ettim ve bir sonraki kasabaya yöneldim. 


İstilacı ları n kaçı nı Imaz olarak orada olacağı nı bilerek seyahat programı mdaki 
bir sonraki Fransı z kasabası na doğru sürerken, duyguları mı n öfkeden kudurmakla, 


onun aşağı lanması karşı sı nda boğucu bir umutsuzluk arası nda gidip geldiğini fark ettim. 
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Fransa'nı n işgali, Fransı z halkı nı n karamsarlı ğı , kültür ve kimlik kaybı 
ve sunulan siyasi çözümlerin maskaralı ğı 

Avrupa'yı felç eden Savaşlarda kaybedilen Fransı z ve diğer Avrupalı askerleri 
gömmek için yapı Imı ş birçok toplu mezarlı ktan biri olan bir mezarlı ğa 
rastladı m. 

Pek çok resim görmüş ve pek çok kişinin mezarlı klar hakkı nda tartı ştı ğı nı 
duymuştum, ancak bu mezarlı kları önceden bilmeme rağmen, manzaraya 
hala hazı r değildim. 

Yolun yanı ndaki tarlalardan uçsuz bucaksı z görünen ufka uzanan basit, 
beyaz, tahta haçlar. Sayı ları hesaplanamaz, kayı pları nı n temsili 

anlaşı lmaz. Kiralı k arabamı kenara çektim ve oturdum, bu haçlara baktı m 
ve bu adamları n ve kadı nları n fedakarlı kları na, cesaretlerine rağmen 
nası | bu kadar düşmüş olduğumuzu düşündüm. haçlarda, unutulmuş ölülerde. 


Neden bu askerlerin ölümlerinin boşuna olması na izin veriyorduk? Neden 
işgalcilerin bizi fethetmesine izin veriyorduk? Bizi aşmak mı ? Karşı lı k olarak tek 
bir el ateş edilmeden mi? 


NEDEN KİMSE BİR ŞEYLER YAPMAZ? 


O sonsuz haçları n önünde, unutulmuş savaşlarda kaybolmuş ölü askerlerin 
önünde, umutsuzluğum utanca, utancı m suçluluğa, suçluluğum öfkeye ve öfkem 
öfkeye dönüştü. 


NEDEN KİMSE BİR ŞEYLER YAPMAZ? 
NEDEN KİMSE BİR ŞEYLER YAPMAZ? 


NEDEN BİR ŞEYLER YAPMIYORUM? 


Büyü bozuldu, neden bir şeyler yapmı yorum? 

Neden ben değil? 

Ben değilsem, o zaman kim? 

Kendim yapabilecekken neden onlar? 

Orada bir şeyler yapmaya karar verdim, orada harekete geçmeye, zorlamaya, 
şiddete başvurmaya karar verdim. 


Mücadeleyi işgalcilere kendim götürmek için. 
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Kimi temsil ediyorsun? 


Kendi halkları arası ndabarı ş içinde yaşamak, kendi toprakları nda yaşamak, 
kendi geleneklerini yaşamak ve kendi türlerinin geleceğine karar vermek isteyen 
milyonlarca Avrupalı ve diğer etno-milliyetçi halk. 


Herhangi bir siyasi grubun veya hareketin parçası mı Sı nı 2? 
Pek çok milliyetçi gruba bağı şta bulunmama ve daha pek çoğuyla etkileşimde 


bulunmama rağmen, herhangi bir örgütün veya grubun doğrudan üyesi değilim. 


Desteklediğiniz/birlikte olduğunuz gruplar saldı rı nı zı düzenledi mi veya 
teşvik etti mi? 

Hayı r, saldı rı emrini hiçbir grup vermedi, kararı ben veririm. Yine de verilen 
saldı rı yı desteklemek için yeniden doğmuş Tapı nak Şövalyeleri ile temasa 
geçtim. 


Bu gruplar iktidarda mı /bu gruplardaki kişiler kimler? 


Bu kuruluşlardaki toplam insan sayı sı milyonlarla, grupları n toplam sayı sı 
ise binlerle ifade edilir. Her kesimden insan, her iş yerinde ve her alanda ama 
orantı sı z bir şekilde askerlik hizmetlerinde ve kolluk kuvvetlerinde istihdam 
ediliyor. Şaşı rti cı olmayan bir şekilde etno-milliyetçiler ve 

milliyetçiler, ulusları na ve toplumları na hizmet eden alanlarda iş ararlar. 
Avrupa silahlı kuvvetlerinde milliyetçi gruplara mensup askerlerin sayı sı nı 'n 
yüzbinlerce olduğunu tahmin ediyorum ve bir o kadarı da kolluk kuwetlerinde 
istihdam ediliyor. 


Saldı rı yı şöhret için mi yaptı n? 
Hayı r, şöhret için saldı rı yapmak gülünç olur. Ne de olsa New York'ta 11 Eylül 


saldı rı sı ndaki saldı rganları nadı nı kim hatı rlayabilir? Peki ya pentagon 
saldı rı sı ? Aynı gün sahaya düşen uçaktaki saldı rganlar? 


Çabuk unutulurum. 

Hangisi umrumda değil. 

Ne de olsa ben özel ve çoğunlukla içe dönük bir insanı m. 

Ancak eylemlerimin artçı şoku, siyasi ve sosyal söylemi yönlendirerek, gerekli olan 
atmosferi ya da korku ve değişimi yaratarak önümüzdeki yı Ilarda dalgalanacak. 


Neden o insanları hedefaldı n? 

Onlar, daha yüksek doğurganlı k oranları na, daha yüksek sosyal güvene ve halkı mı n 
toprakları nı işgal etmeye ve etnik olarak kendi halkı mı n yerini almaya çalı şan 
güçlü, sağlam geleneklere sahip bir kültürden gelen bariz, görünür ve büyük bir 

işgalci grubuydu. 
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Bu saldı rı yı ne kadar süreyle planladı nı z? 
Yaklaşı kiki yı | önceden bir saldı rı ve Christchurch'teki yere bir saldı rı yı üç 
ay önceden planlamaya başladı m. 


Saldı rmak için neden bu zamanı seçtin? 


Saldı rmak için en iyi zaman dündü, sonraki en iyi zaman ise bugün. Saldı rı , antrenman 
yapmak, bir plan oluşturmak, işlerimi halletmek, görüşlerimi yazmak ve ardı ndan 


saldı rı yı gerçekleştirmek için yeterli zaman tanı mak üzere planlandı . 


Neden ateşli silah kullanmayı tercih ettiniz? 
Herhangi bir silah veya araç seçebilirdim. TATP dolu bir kiralı k minibüs. 


Ev tipi un, bir dağı tma yöntemi ve bir tutuşturma kaynağı . Bir bilyeli çekiç 
ve tahta bir kalkan. Gaz, yangı n, araç saldı rı ları , uçak saldı rı ları , hertürlü 
yol mevcuttu. İsteğim ve kaynakları m vardı . 


Ateşli silahları , sosyal söylem üzerindeki etkisi, sağladı kları ekstra medya kapsamı 
ve Birleşik Devletler siyaseti ve dolayı sı yla dünyanı n siyasi durumu üzerindeki 
etkisi nedeniyle seçtim. 

ABD, ikinci değişikliğiyle eyalet, sosyal, kültürel ve en önemlisi ı rksal çizgiler boyunca 
birçok fraksiyona ayrı Idı 

Birleşik Devletler içindeki sol kanat yeterli baskı yla ikinci değişikliği kaldı rmaya 

çalı şacak ve ABD içindeki sağ kanat bunu kendi özgürlüklerine ve özgürlüklerine bir 
saldı rı olarak görecek. 

Solun bu hakları ortadan kaldı rma girişimi, Birleşik Devletler'deki insanları n 
dramatik bir şekilde kutuplaşması na ve nihayetinde ABD'nin kültürel ve ı rksal 
hatlarda parçalanması na neden olacaktı r. 


Saldı rı yeri olarak neden Yeni Zelanda'yı seçtiniz? 
Saldı rı için orijinal seçim Yeni Zelanda değildi, Yeni Zelanda'ya sadece planlı ve 


eğitimliyken geçici olarak yaşamak için geldim, ancak kı sa süre sonra Yeni 
Zelanda'nı n Batı 'daki herhangi bir yer kadar hedef açı sı ndan zengin bir ortam 
olduğunu öğrendim. 

İkincisi, Yeni Zelanda'ya yapı lacak bir saldı rı , medeniyetimize yönelik saldı rı 
gerçeğine, dünyanı n hiçbir yerinin güvenli olmadı ğı na, işgalcilerin tüm 
toprakları mı zda, hatta dünyanı n en ücra köşelerinde bile bulunduğuna ve hiçbir 
yerin olmadı ğı na dikkat çekecektir. güvenli ve kitlesel göçten arı nmı ş gidecek 
yer kaldı 


Özellikle 0o(0) cami(lene saldı rmanı zı n bir nedeni varmı ydı ? 


Başlangı çta Dunedin'deki cami ana hedefti, özellikle Facebook sayfaları ndaki 
“Otago Müslüman Derneği” adlı videoyu izledikten sonra. 
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https://Wwww.facebook.com/Otago-Muslim-Association-20677822935878 6/ 


“Çok ilginç bir video. Sadece Müslümanlar için. Lütfen yeniden dağı tmayı n” ifadeleri onları n 


eylemlerini bildiklerini ve suçlulukları nı kanı tladı . 


https://Www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/ 


Ancak Christchurch ve Linwood'daki camileri ziyaret ettikten ve Ashburton'da camiye dönüştürülen 


kiliseye yapı lan saygı sı zlı ğı gördükten sonra planları m değişti. 


Christchurch ve Linwood camileri, daha belirgin ve görsel olarak yabancı bir binada, daha az öğrenci, 


daha fazla yetişkin ve önceden aşı rı lı k geçmişi olan çok daha fazla işgalciye sahipti. 


Bu camilere saldı rmak, Ashburton'daki camiye ekstra planlı bir saldı rı ya da izin verdi, ancak 


şu an itibariyle o hedefe ulaşı p ulaşamayacağı mdan emin değilim, bu bir bonus hedefti. 


Bunu bir terör saldı rı sı olarak görüyor musunuz? 
Tanı m gereği, o zaman evet. Bu bir terör saldı rı sı dı r. Ama bunun işgalci bir güce karşı 


partizan bir eylem olduğuna inanı yorum. 


Saldı rı için herhangi bir pişmanlı k duyuyor musunuz? 


Hayı r, keşke daha çok işgalciyi ve daha çok haini öldürebilseydim. 


Müslümanlardan kişisel olarak nefret ettiniz mi/ nefret ediyor musunuz? 

Anavatanları nda yaşayan Müslüman bir erkek mi yoksa kadı nmı ?Hayı r. 

Toprakları mı zı işgal etmeyi seçen bir Müslüman erkek ya da kadı n, toprakları mı zda yaşayı p 
insanları mı zı n yerini mi alacak? Evet, onlardan hoşlanmı yorum. 

Gerçekten nefret ettiğim tek Müslüman, din değiştirmiş olanlardı r, kendi halkı mı zdan gelen, 


mirasları nası rt çeviren, kültürlerine sı rt çeviren, geleneklerine sı rt çeviren ve kendi rkı na 
kan haini haline gelenlerdir. Bunlardan nefret ediyorum. 


Kişisel olarak yabancı lardan/diğer kültürlerden nefret ettiniz mi/etiyor musunuz? 

Hayı r,yı İlarca birçok ülkeyi dolaşarak geçirdim. 

Birkaç küçük istisna dı şı nda, seyahat ettiğim her yerde, çoğu zaman bir misafir ve hatta bir 
arkadaş olarak harika bir şekilde karşı landı m. Dünyanı n çeşitli kültürleri beni sı caklı k ve 


şefkatle karşı ladı ve onlarla geçirdiğim neredeyse her andan büyük keyif aldı m. 


Machine Translated by Google 


Etnik kökenleri, ı rkları , inanç kültürleri ne olursa olsun, dünyanı n farklı halkları nı n 
kendi halkları arası nda, kendi geleneklerini, kendi milletlerinde barı ş ve refah içinde 


yaşamaları nı diliyorum. 


Ama aynı kişiler halkı mı n toprakları na gelip, halkı mı n yerini almak, halkı mı 
boyunduruk altı na almak, halkı ma savaş açmak isterlerse, o zaman onlarla savaşmak 


zorunda kalı rı m ve hiçbir şeyi yedek tutmam. 


Saldı rdı ğı nı z kişilerin masum olduğuna inanı yor musunuz? 
Bir istilada masum değiller, diğer insanları n toprakları nı kolonileştirenlerin hepsi 


suçu paylaşı yor. 


Saldı rı yı medyada yer almak ve kendi yazı ları nı zı /inançları nı zı / 


ideallerinizi yaymak için mi yaptı nı z? 
Hayı r, gerekli tüm etkilerle birlikte saldı rı başlı başı na bir sondu. 


Bu yazı lar ve kapsamları sadece bir bonus. 


Saldı rı dan sağ kurtulmayı düşündünüz mü? 
Evet, ama ölüm kesin bir olası lı ktı . Bu durumlar kaotiktir ve hangi planlama yapı lı rsa 


yapı Isı n kontrol edilmesi neredeyse imkansı zdı r. Medyada yer alarak ideallerimi daha 
fazla yaymak ve kendi hapsedilmemle devletin kaynakları nı tüketmek için hayatta kalmak 


ölüme daha iyi bir alternatifi. 


Saldı rı nı nkaynağı “ı rkçı "mı ydı ? 
Doğurganlı k oranları doğuştanı rkabağlı dı r, yani evet. Saldı rı nı nı rkçı 


bir yönü vardı . 


Saldı rı nı n kaynağı “yabancı düşmanı "mı ydı ? 
Doğurganlı k oranları kültüreldir, bunu inkar etmek mümkün değil, bu yüzden işgalciler 


tarafı ndan yürütülen bir kültürler savaşı vardı ve benim saldı rı m buna bir yanı ttı . 


Diğer insanlara karşı büyük bir korkum veya güvensizliğim olmaması na rağmen. 


Saldı rı nı n kaynağı “İslamofobik” miydi? 
Özellikle İslam milletlerinin, ı rk ve etnik kökene bakı lmaksı zı n yüksek doğum 


oranları na sahip olması , saldı rı larda İslam karşı tı bir motivasyonun yanı sı ra, 
1300 yı Ili k savaşı n ve getirdiği yı kı mı n İslam'dan intikam alma arzusunu da beraberinde 


getiriyordu. Batı halkları ve dünyanı n diğer halkları üzerine. 


Saldı rı göçmen karşı u mı ydı ? 
Evet, şüphesiz, göçmenlik karşı tı , etnik köken karşı tı ve kültürel karşı tı değişim. 


Machine Translated by Google 


Saldı rı nı n kökeni çeşitlilik karşı ti mı ydı ? 
Hayı r, saldı rı çeşitliliğe yönelik bir saldı rı değil, çeşitlilik adı na bir saldı rı ydı . 


Farklı insanları n kültürel veya etnik ifade ve özerklik açı sı ndansı nı rsı z,farklı ,ayrı , 
benzersiz ve seyreltilmemiş kalması nı sağlamak. 

Dünya halkları nı n gelenek ve inançları na bağlı kalmaları nı vedı ş etkenlerin etkisiyle 
sulanı p bozulmamaları nı sağlamak. Saldı rı , güzelliğin, sanatı n ve geleneğin korunması nı 
sağlamaktı . Bana göre bir gökkuşağı sadece renk çeşitliliği nedeniyle güzeldir, renkleri 

birbirine karı ştı rı rsanı z hepsini yok edersiniz ve sonsuza dek yok olurlar ve sonuç güzel 


bir şey olmaktan uzaktı r. 


Polis memurları nı veya devletin diğer uygulayı cı ları nı öldürmeyi düşündünüz mü? 


Hayı r. Yeni Zelanda'daki polis teşkilatı nı n genel olarak halkla arası iyi ve Fransa, İngiltere 
veya Norveç gibi diğer Avrupa ülkelerinin aksine şimdiye kadar halka sadı k kaldı lar. Devlet 
uygulayı cı sı işgalci bir geçmişe sahip olmadı ğı sürece, ne pahası na olursa olsun 


kaçı nı Imalı dı r. 


Hı zlı bir şekilde saldı rmak ve ardı ndan saldı rı alanı ndandı şarı sı zmak, devletin 
müdahale ekiplerinden kaçı nmak ve onlara zarar vermek zorunda kalacağı m bir durumdan 

kaçı nmak için plandı . 

Bir çarpı şma durumunda, karşı lı k veren devlet uygulayı cı ları nı bağı rarak susturmak, 
onları silahları nı bı rakmaları için korkutmak ve bu başarı sı z olursa, 

vücutları nı nyalnı zca uylukları nı nönki smı , omuzları veyabirkı smı gibi hayati olmayan 
bölgelerini hedef almak gibi biraz Kişotvari bir düşünceye sahiptim. Baldı r, hamstring veya gluteal 
kaslara mümkün olan en az zararı verecek vehi zlı bir iyileşme sağlayacak şekilde yandan 


atı Ş. 


Bunun gerçekte nası I çalı ştı ğı nı sadece siz bilirsiniz. 


Hayatta kaldı ysanı z, mahkemeye çı kmayı düşündünüz mü? 


Evet ve suçsuz olduğumu kabul ediyorum. Saldı rı , işgalci bir güce karşı partizan bir eylemdi 


ve ben yasal, üniformalı bir savaşçı yı m. 


Saldı rı nı zda planlanan başka hedefler varmı ydı ? 


Batı 'nı n şu anki durumu hakkı nda söylenebilecek pek çok şey, hedef açı sı ndan zengin bir 


ortamda yaşadı ğı mı z, hainlerin ve düşmanları n bol olduğudur. 


“Irkçı “mı ydı nı 2/mi ydı nı 2? 


Evet, tanı mı gereği, çünkü insanlar arası ndaı rksal farklı lı kları n var olduğuna ve 


toplumları mı zı şekillendirme biçimimizde büyük bir etkiye sahip olduğuna inanı yorum. 
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Doğurganlı k oranları nı ndabuı rksalfarklı lı kları n bir parçası olduğuna ve doğurganlı ğı 
yüksek olan toprakları mı zdaki göçmenleriniı rkı mı zı nvarlı ğı nı sağlamak için zorla 


çı karı Iması gerektiğine inanı yorum. 


Yani evet. Ben biri rkçı yı m. 


“Yabancı düşmanı “mı ydı nı z/değil misiniz? 
“Hayı r, hiçbir kültür beni korkutmaz. Sadece diğerlerinin yerini alan daha yüksek doğurganlı k 


oranları na sahip kültürlere karşı temkinliyim. 


r) 


'İslamofobik” miydiniz/sizdiniz? 
Hayı r, İslam'dan korkmuyorum, sadece yüksek doğurganlı k oranları nedeniyle diğer insanları n 


ve inançları n yerini alacak şekilde büyüyeceğinden. 


Milliyetçi miydiniz/sizdiniz? 
Evet,ağı rlı klı olarak etno-milliyetçi (Irkı mı nsağlı ğı nı ve esenliğini her şeyden çok 


önemsiyorum). 


Bir nazi miydiniz? 
Hayı r, gerçek naziler yok. 60 yı lı aşkı n bir süredir dünyanı n hiçbir yerinde siyasi veya 


sosyal bir güç olmadı lar. 


Yahudi karşı tt mı ydı nı z/sizdiniz? 
Hayı r. İsrail'de yaşayan bir Yahudi, halkı ma zarar vermeye çalı şmadı ğı sürece benim 


düşmanı m değildir. 


Bir neo-nazi miydiniz/sizdiniz? 
Bu çok geniş bir insan kategorisidir ve tanı m en iyi ihtimalle belirsizdir. 


Yani hayı r, buna inanmı yorum. 


Muhafazakar mı ydı nı z/ muhafazakarmı sı nı z? 


Hayı r, muhafazakarlı kkı lı k değiştirmiş korporatizmdir, bunun bir parçası olmak istemiyorum. 


Hristiyan mı ydı n/mı ydı n? 


Bu karmaşı k. 


Öğrendiğimde sana söyleyeceğim. 


faşist miydin/faşist miydin? 

Evet. Bir kere faşist denecek kişi gerçek bir faşisttir. 

Gazetecilerin buna bayı lacağı na eminim. 

Çoğunlukla Sir Oswald Mosley'in görüşlerine katı lı yorum ve kendimi doğası gereği bir 
Eko-faşist olarak görüyorum. 


Benimkine en yakı n siyasi ve sosyal değerlere sahip ulus Çin Halk Cumhuriyeti'dir. 
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Tarihte kendinizi en çok ilişkilendirdiğiniz bir siyasi figür veya parti varmı ydı ? 


Sir Oswald Mosley, tarihte benim inançları ma en yakı n kişidir. 


“Homofobik” miydiniz/sizdiniz? 
Hayı r, geylerin ne yaptı ğı pek umurumda değil. Kendi halkları na sadı k 


oldukları ve kendi halkları nı n iyiliğini ön planda tuttukları sürece benim için sorun 
yok. 


“Sağcı "mı ydı nı z/Sizdiniz? 
Tanı mabağlı olarak, elbette. 


“Solcu” muydunuz/Sizdiniz? 
Tanı mabağlı olarak, elbette. 


Sosyalist miydiniz/sizdiniz? 

Tanı mabağlı olarak. Üretim araçları nı n işçi mülkiyeti mi? Bu işçilerin 

kim olduğuna, niyetlerine, şu anda üretim araçları nı n kimin elinde olduğuna, 
niyetlerinin ve şu anda devletin kimin elinde olduğuna ve niyetine bağlı . 


Donald Trump'ı n destekçisi miydiniz/destekçisi misiniz? 
Yenilenen beyaz kimliğin ve ortak amacı n sembolü olarak mı ? Elbette. Politika 


yapı cı veliderolarakmı ? Allahaşkı nahayı r 


Brexit'in destekçisi miydiniz/destekçisi misiniz? 

Evet, resmi bir politika yapı lmasa da. Gerçek şu ki, insanlar eninde sonunda bunun 
ekonomiyle ilgili lanet bir şey olmadı ğı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda 

kalacaklar. Kitlesel göçe, kültürel yerinden edilmeye ve küreselleşmeye karşı ateş 
açan İngiliz halkı ydı ve bu harika ve harika bir şey. 


Front National'ı n destekçisi miydiniz/destekçisi misiniz? 
Hayı r, onlar, gerçek bir değişim yaratmaktan tamamen aciz ve ulusları nı 


kurtarmak için geçerli bir planları olmayan, sütlü kı zarmı ş sivil milliyetçi 
boomer'ları n bir partisi. 


Yeni Zelanda'da yaşayarak, sen de bir göçmen değil miydin? 
Evet ve görünüşe göre biz göçmenler bir sürü sorun getiriyoruz. 


Hayı r, pek değil. Yeni Zelanda'da yaşayan bir Avustralyalı , Bavyera'da yaşayan bir 
Avusturyalı ile hemen hemen aynı dı r. Etnik olarak insanları n yerini almayacaklar 
ya da ulusları n kültürünü değiştirmeyecekler. Onlar aynı insanlar, aynı kültür. 
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hoşgörüsüz müsün? 
Elbette. Ölmekte olan bir ulusun son erdemleri hoşgörü ve ilgisizliktir ve ben bunları n 
hiçbirini istemiyorum. 


Görüş ve inançları nı zı nası | geliştirdiniz/araştı rdı nı z/aldı nı 2? 
Çok uzun bir süre boyunca, pek çok yerden. 


İnançları nı zı neredenaldı nı z/araştı rdı nı z/geliştirdiniz? 
Tabii ki internet. Gerçeği başka hiçbir yerde bulamayacaksı n. 


Sizi en çok radikalleştiren belirli bir kişi var mı ? 
Evet, beni her şeyden çok etkileyen kişi Candace Owens'dı . 


Her konuştuğunda, içgörüleri karşı sı nda şaşkı na dönüyordum ve kendi görüşleri, 
beni şiddetin uysallı ktan çok daha fazla inancı na itmeye yardı mcı oldu. Bazı 
inançları nı reddetmek zorunda kalacak olsam da, talep ettiği aşı rı eylemler 


benim zevkime göre bile çok fazla. 


Size şiddet ve aşı rı lı k video oyunları , müzik, edebiyat, sinema 


yoluyla mı öğretildi? 
Evet, ejderha Spyro 3 bana etno-milliyetçiliği öğretti. Fortnite beni bir katil olmam ve 


düşmanları mı n cesetlerini diş ipi ile temizlemem için eğitti. 
HAYIR. 


Bu görüşlere her zaman sahip oldunuz mu? 
Hayı r, gençken bir komünisttim, sonra anarşistim ve nihayet bir eko-faşist olmadan önce bir 


özgürlükçüydüm. 


Kimleri beyaz sanı yorsun? 
Etnik ve kültürel olarak Avrupalı olanlar. 


Kimin beyaz olmadı ğı nı düşünüyorsun? 
Etnik ve kültürel olarak Avrupalı olmayanlar. 


Aileniz/arkadaşları nı z/toplum vb. tarafı ndan size verilen inançları nı z nerede? 
Hayı r. Çevremdekiler tipik Avustralyalı lardı , kayı tsı z ve çoğunlukla apolitiktiler, 


sadece hayvan hakları , çevrecilik ve vergilendirme konuları nda gerçek motivasyon 


gösteriyorlardı . 


Kendinizi bir lider olarak görüyor musunuz? 


Hayı r, sadece bir partizan. 
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Başka partizanlarla/özgürlük savaşçı ları yla/etnik askerlerle bağı nı zvar 
mı ydı /varmı ? 


Etnik ve kültürel soykı rı ma karşı duranları n çoğunu destekliyorum. 
Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren 
Osbourne vs. 

Ama Şövalye Yargı ç Breivik ile sadece kı sa bir teması m oldu ve kardeşi 
şövalyelerle temas kurduktan sonra görevim için bir onay aldı m. 


Inançları nı z başka saldı rganlardan etkilendi mi? 
Dylan Roof'ı n ve diğerlerinin yazı ları nı okudum, ancak gerçek ilhamı 


yalnı zca Knight Justiciar Breivik'ten aldı m. 


Suçlu bulunursanı z, cezaevinde kalmayı düşünüyor musunuz? 
Evet, ya öldürülene, serbest bı rakı lana ya da yeterince zaman geçene 


kadar ve daha büyük durum halkı mı zı n bariz bir yenilgisi olana kadar. 


ı rk. 


Hapisten çı kacağı nı za nedeninanı yorsunuz? 
Sadece serbestbı rakı lmayı beklemiyorum, aynı zamanda nihai bir Nobel 


Barı ş ödülü de bekliyorum. Terörist Nelson Mandela'ya, kendi halkı zafere 
ulaşı p iktidara geldiğinde verildiği gibi. 
Mandela ile aynı suçtan 27 yı | sonra hapisten çı kmayı bekliyorum. 


Avrupa'yı neden bu kadar önemsiyorsun, Avustralyalı değil misin? 
Avustralya, tı pkı Avrupa'nı n geri kalan kolonileri gibi, sadece Avrupa 


halkı nı n bir yan ürünüdür. Avrupa'nı n vücudunun elinde bir parmak. 


Dilimin kökeni Avrupalı , kültürüm Avrupalı , siyasi inançları m Avrupalı , 
felsefi inançları m Avrupalı , kimliğim Avrupalı ve en önemlisi kanı m 
Avrupalı 


2. Hal telleri | lar Görüşlerini 


nelerdir? 
Ben Etno-milliyetçi bir Eko-faşistim. Doğanı n ve doğal düzenin korunması na 
odaklanan tüm insanlar için etnik özerklik. 


Kimi takip ediyorsun? 
Özellikle bir kişi değil, birçok grubu destekliyorum ama üyesiyim. 
hiçbiri. 


Machine Translated by Google 


midesi 3 


Beyaz çocuklara bir gelecek ve halkı mı zı nvarlı ğı nı sağlamak isteyenler. 


ir Eed/shill la bii | 
infil e iii e 


Hayı r, ama saldı racak bir sonraki kişi olabilir, bu yüzden sağlı klı bir şüphecilik 
iyi bir şeydir. 

Şüpheciliğinizin paranoyaya dönüşmesine ve sizin için en iyisini isteyenlere destek 
olmanı za engel olması na izin vermeyin. 


DiEKiErİn izin aikrii 
Doğayı ve doğal düzeni korurken ve yüceltirken, insanları mı zı nvarlı ğı nı 
ve beyaz çocuklara bir gelecek sağlamak. 


Li ERİ > 


Planları nı zı yapı n, eğitimalı n, ittifaklar kurun, donatı n ve sonra harekete geçin. 
Alçakgönüllülük zamanı çoktan geçti, siyasi çözüm zamanı çoktan geçti. 


Batı nı n adamları bir kez daha insan olmalı . 


Tü | tüzleriiizi > 
Neyazı kkihayı r, çok daha büyük bir çalı şma vardı , kabaca 240 sayfa 


uzunluğunda, birçok konudan söz ediyordu ve çok derinlere iniyordu, ama dizginlenemeyen 
bir özeleştiri anı nda tüm çalı şmayı sildim ve saldı rı dan iki hafta önce yeniden 
başladı m.. 

Yeni bir eser yaratmam için kı sa bir süre kaldı ve görüşlerimi sadece yarı m 

bı raktı m. Eylemlerimin kendileri için konuşması na izin vereceğim. 


3.Kötül | | ağ eta ini | 
Saldı rı nı zı n yarardan 

çokzaranı olmayacaakm ? —o——00 

Hayı r, henüz kurulmuş başarı lı , etkili bir büyük hareket ve önde gelen örgütler yok, 
dolayı sı yla zarar verebilecek büyük bir yapı da yok. 


Halk bizi nası lalgı lı yor? Saldı rı dan sonra bizi öncekinden farklı algı ladı lar 
mı ? 


Sal MERİBir GİR DEYİMİ eksi Bi lah haki kal | 


çağrı ları yla sonuçlanmayacak mı ? 


Evet, başı ndan beri plan bu, hakları nı zı ve anayasayı korumak için mücadele 
edeceğinizi söylediniz, çok yakı ndazamanı gelecek. 


Machine Translated by Google 


Saldı rı nı z Yeni Zelanda'da silah hakları nı n kaldı rı lması çağrı ları yla 
sonuçlanmayacak mı ? 


Yeni Zelanda'nı n silah sahipleri, uzun zaman önce mücadeleyi bı rakmı ş, 
dövülmüş, sefil bir grup baby boomers. Arttı rı Imı ş hakları enson nezaman 
kazandı lar? Kaybetmeleri kaçı nı lmazdı . Ben sadece işleri biraz hı zlandı rdı m. 


Şehirlerini çoktan kaybetmişlerdi, Auckland'a bir bakı n. Gerçekten hakları nı da 
kaybetmeyeceklerini mi bekliyordunuz? 


Sen bağnazsı n,ı rkçı sı n, yabancı düşmanı sı n, İslam düşmanı sı n, nazisin, faşistsin! 

Cc. Övgüler sizi hiçbir yere götürmez. 

B. Bu bir soru değil. 

C. Az önce benim hakkı mda ne dedin, seni küçük sürtük? Navy Seals'desiı nı fi mın 
birincisi olarak mezun olduğumu ve Al-Ouaeda'ya karşı çok sayı da gizli 

baskı nlara katı Idı ğı mı ve 300'den fazla onaylanmı ş öldürmeye sahip 
olduğumu bilmenizi isterim. Goril savaşı nda eğitim aldı m ve tüm ABD silahlı 
kuwvetlerinin en iyi keskin nişancı sı yı m. Sen benim için bir hiçsin, sadece başka 

bir hedefsin. Bu Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir hassasiyetle seni sileceğim, 
lanet olası sözlerimi not et. İnternet üzerinden bana bu saçmalı ğı söyleyerek 
paçayı kurtarabileceğini mi sanı yorsun? Tekrar düşün, sikik. Biz konuşurken 
ABD'deki gizli casus ağı mla bağlantı kuruyorum ve IP'niz şu anda izleniyor, bu 
yüzdenfi rtı nayahazı rlansanı z iyi olur, kurtçuk. Hayatı m dediğin zavallı 

küçük şeyi silip süpüren fı rtiı na. Öldün, evlat. Her yerde, her zaman olabilirim ve seni 
yedi yüzden fazla şekilde öldürebilirim ve bu sadece kendi ellerimle. Silahsı z 

dövüş konusunda kapsamlı bir eğitim almamı n yanı sı ra Birleşik Devletler 

Deniz Piyadeleri'nin tüm cephaneliğine erişimim var ve bunu senin zavallı 

kı çı nı kı tanı n yüzünden silmek için sonuna kadar kullanacağı m, seni küçük 
pislik. Küçük "akı Ilı ca" yorumunun sana ne kadar kutsal olmayan bir ceza getireceğini 
bilseydin, belki de dilini tutardı n. Ama yapamadı n, yapmadı n ve şimdi bedelini 
ödüyorsun, seni aptal aptal. 


Öfkeyle üzerinize sı çacağı m ve içinde boğulacaksı nı z. Sen ölüsün ufaklı k. 


Demokrasi tek çözüm, neden zorlamayı taahhüt ediyorsunuz? 
Demokrasi bir çete yönetimidir ve çetenin kendisi düşmanları mı ztarafı ndan 


yönetilir. Küresel ve şirketler tarafı ndan yönetilen bası n onları kontrol ediyor, 
eğitim sistemi (marksistlerin yürüttüğü kurumlar aracı lı ğı yla uzun yürüyüşe 
çoktan düşmüş) onları kontrol ediyor, devlet (şirket destekçilerine çoktan kaybetti) 
onları kontrol ediyor ve anti- beyaz medya makinesi bunları kontrol eder. 
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Zahmetsiz, risksiz bir demokratik zafer yanı Igı sı na kapı lmayı n. 
Savaşa hazı rlanı n, şiddete hazı rlanı n ve riske, kayba, mücadeleye, ölüme hazı rlanı n. 


Güç, güce ve gerçek zafere giden tek yoldur. 


Şiddet çözüm değil, neden güç kullanı yorsun? 


Dünyada güç kullanı larak kurulmayan veya güç kullanı larak sürdürülmeyen hiçbir ulus 
yoktur. Kuvvet güçtür. Tarih, gücün tarihidir. Şiddet güçtür ve şiddet tarihin gerçeğidir. Uyan. 


Tüm cevapları bildiğini sana düşündüren nedir? 
Değilim ama biraz olabilir. Benim görüşlerimden işe yarayanları alı n, yaramayanları 


atı n. Önemli olan tek şey zaferdir. 


Bir grup adı na konuşabileceğinize sizi inandı ran nedir? 


Görüşlerim ve ideallerim ve beni destekleyenler adı na konuşuyorum. Bazı ları onlarla 
aynı fikirde olabilir, diğerleri olmayacak. 


Sizi sadece bir Avustralyalı değil, Avrupalı olduğunuza inandı ran nedir? 
Bir Avustralyalı ama sarhoş bir Avrupalı nedir? Şaka ama Avustralya, özellikle İngiliz 


soyundan gelen bir Avrupa kolonisidir ve dolayı sı yla Avrupa'nı n bir uzantı sı dı r. 


Irkfarklı lı kları olduğuna ve bufarklı lı kları n önemli olduğuna sizi inandı ran 
nedir? 

Araştı rma ve veriler. Haplogruplar, fenotipler ve küresel testler. Zamanla gerçek ortaya 
çı kacaktı r. 


Neden kapitalistleri değil de göçmenleri suçluyorsunuz? 


İkisini de suçluyorum ve ikisiyle de başa çı kmayı planlı yorum. 


Sorun "x" olduğunda neden göçmenlere saldı rı yorsunuz? 


Çünkü “x" grupları zamanla halledilebilir ama doğurganlı ğı yüksek göçmenler şimdi 
bizi yok edecek, yakı nda hayatta kalma meselesi önce onları yok edeceğiz. 


Sorun tüm yüksek doğurganlı klı göçmenlerse neden Müslümanlara saldı rı yorsunuz? 
Tarihsel, toplumsal ve istatistiksel nedenler. Onlar Batı 'da en hor görülen işgalci 


gruptur ve onlara saldı rmak en büyük desteği alı r. Aynı zamanda, yüksek doğurganlı k, 
grup tercihi ve fethetme arzusu ile en güçlü gruplardan biridir. 
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Iklim değişikliği bu kadar büyük bir sorunken neden göç ve doğum oranları na 


odaklanalı m? 

Çünkü ikisi de aynı konu, çevre aşı rı nüfustarafı ndan tahrip ediliyor, biz 
Avrupalı lar dünyada nüfusu fazla olmayan gruplardan biriyiz. İşgalciler dünyayı 
dolduranlardı r. 

İstilacı ları öldür, aşı rı nüfusu öldür ve bunu yaparak çevreyi kurtar. 


Beyaz doğum oranları nı düzeltmemiz gerektiğine inanı yorsan, neden bir aile kurup 
kendin yapmadı n? 


Çünkü önce işgalcileri yok etmezsek, kendi doğum oranları mı z hiçbir şey ifade 
etmeyecek. Onlarla oyunları nda mücadele edecek doğum oranları na sahip değiliz, ne 
de nihayetinde doğaya ve kültüre zarar verdiği için vermemeliyiz. Bu yüzden meseleyi 
kendi ellerime aldı m. 


Saldı rı nı zaz önce etno-milliyetçilerin/ı rksal otonomcuları n 


karalanması yla sonuçlanmadı mı ? 


Hayı r, insanlar motivasyonları mı çabucak unutacaklar ve sadece saldı rı nı n 


kendisini hatı rlayacaklar. Bana inanma, artı k size Madrid tren bombacı sı 
saldı rganları nı n motivasyonunu anlatabilir miyim? 


ocuklar hep masumdur, bir masumu öldürdüğünüz için canavar olduğunuzu düşünmüyor 


musunuz? 

İşgalcilerin çocukları çocuk kalmazlar, yetişkin olurlar ve ürerler, halkı nı zı n 

yerini alacak daha fazla işgalci yaratı rlar. Kendi halkları nı n ve kimliklerinin çı karları 
için halkları nı zı n isteklerine karşı büyürler ve oy kullanı rlar. Büyüyorlar ve kendi 
halkı nı zı n potansiyel evlerini kendilerine alı yorlar, iktidar mevkilerini işgal ediyorlar, 
serveti ortadan kaldı rı yorlar ve toplumsal güveni yok ediyorlar. 


Öldürdüğünüz her işgalci, hangi yaşta olursa olsun, çocukları nı zı n yüzleşmek zorunda kalacağı bir düşman 


daha eksilmiş olur. 


Öldürmeyi mi yoksa çocukları nabı rakmayı mı tercih edersin? Torunları nmı ? 
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Bölüm | 
Çeşitli grupları n adresleri 


Kanları nı n bir parçası değildi, 
Onlara çok geç geldi, Düzeltmek 
için uzun borçlarla, Sakson nefret 
etmeye başladı ğı nda. 


Kolay kolay harekete geçmezlerdi, 
Buz gibiydiler - beklemeye istekliydiler 
Her sayı m kanı tlanana kadar, Sakson 
nefret etmeye başlamadan önce. 


Sesleri düz ve alçaktı , Gözleri düz ve 
düzdü. 
Sakson nefret etmeye başladı ğı nda 
ne bir işaret ne de bir gösteri vardı . 


Kalabalı ğa vaaz edilmedi, Devlet 
tarafı ndan öğretilmedi. 
Sakson nefret etmeye 


başladı ğı nda kimse bunu yüksek sesle söylemedi. 


Birdenbire doğmadı ,Hı zla 
azalmayacak, Önümüzdeki 
soğuk yı Ilar boyunca, Zaman 
Saksonları n nefret etmeye başladı ğı 


tarihten itibaren sayı lacak. 


- Rudyard Kipling'in "The Beginnings" adlı 
eserinin değiştirilmiş versiyonu 
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muhafazakarlara 


Kendinize gerçekten sorun, modern muhafazakarlı k neyi korumayı başardı ? 
Neyi korumaya çalı şı yor? Doğal çevre? Batı Kültürü? 


Etnik özerklik mi? Din? Millet? Yarı ş? 


Hiçbir şey korunmaz. Doğal çevre sanayileşmiş, toz haline getirilmiş ve 


metalaştı rı İmi şti r. 


Batı kültürü önemsizleştirildi, hamur haline getirildi ve anlamsı z bir hiçlik 
lekesi içinde harmanlandı , görünüşte tutulan tek ilke ve inançlar bireyin miti, işin 
değeri (kapitalist sahiplerinizin yararı na üretkenlik) ve özel egemenliğin 
egemenliğidir .mülk (hiçbirimizin sahiplerimizin kazanı Imamı ş servetini alma 


konusunda büyük fikirler edinmemesini sağlamak için). 


Etnik özerklik mi? Ucuz emek adı na yok edildiler, üçüncü dünya kitlelerinin yasa 
dı şı göçüne alenen itiraz edebilirlerken, özel olarak üretimin işgücü maliyetini 
düşürmek ve ceplerini kârla doldurmak için mümkün olduğunca çok göç için 

bastı rı yorlar. Kendi güç ve zenginlik tutkuları için Avrupalı ları n özerkliğini 


ve egemenliğini ortadan kaldı rdı lar. 


Din? Ne anlamda? Boş kiliseler ve dolu alı şveriş merkezleri mi? 

Günah çı karma yerlerinden geçin ve boşanma hatası yok mu? Zengin ve varlı klı 

nesil arası nda duran herhangi bir dini ideal küçümsendi, kenara itildi ve 

sessizce parçalandı . Her şey şikayet ve itiraz olmaksı zı n ceplerini doldurabilmeleri 
içindi. 

Millet? Hangi ülkeleri korumalı yı z? Kendi ulusları mı z şimdi neye dayanı yor? Ortak 


bir kültürleri, etnik kökenleri, dilleri, değerleri veya inançları yoktur. Evrakları 
olduğu sürece herkes milletimizin üyesi olabilir. Burada doğmaları ,ı rkı mı zı , 
dilimizi, kültürümüzü veya inançları mı zı paylaşmaları na gerek yok. 
Muhafazakârları n feryadı na kulak verin, yeter ki ÇALIŞMAYA razı olsunlar, 

bı rakı nonları içeri! Zengin hayı rseverlerimize ikinci yatları nı , beşinci 


malları nı kazandı rsı nlar! 


Yarı ş? Yarı şa İNANMIYORLAR, I rkı n var olduğunu söyleyecek küstahlı kları 
bile yok. Ve hepsinden önemlisi, umurları nda bile değil. 


Kârdı rve onları harekete geçiren yalnı zca kârdı r, geri kalan her şey ikincildir. bu 
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Irksal bir gelecek veya kader kavramı , onlara sosyal sorumluluklar kadar 


yabancı dı r. 


Şirket kârları ve halkı kendiçı karları için sömüren “1'in sürekli artan 


zenginliği dı şı nda hiçbir şey korunmadı . 


muhafazakarlı k öldü. Tanrı ya şükür. Şimdi onu gömelim ve değerli bir şeye 


geçelim. 


MUHAFAZAKARLIK ÖLDÜ, ŞÜKÜRLER. 
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Hı ristiyanlara 


“İzzete lâyı k insanlar, Rabbimiz Allah'ı n nimet verdiği insanlar inliyor ve bu 
zulümlerin ve en utanç verici aşağı lamaları nağı rlı ğı altı na 
düşüyor. Seçilmişlerin ı rkı korkunç zulümlere maruz kalı yor ve dinsiz 
Sarazeni rkı neTanrı 'nı n bakirelerine ne de rahip kolejlerine saygı 
duyuyor. Zayı fları ve yaşlı ları ezerler, barbarlar arası nda Tanrı 'nı n 
adı nı unutsunlar diye çocukları annelerinden alı rlar. O sapkı n millet 
darülacezeleri kirletiyor... Rabbin mabedine bir suçlu muamelesi 
yapı lı yor ve mabedin süsleri soyuluyor. 


"Sana daha ne diyeyim? 


“Biz rezil durumdayı z evlatlar ve kardeşler, bu felaket günlerinde yaşayanlar! 
Kutsal Kent'inı ssı zlı ğı natanı kolmak ve bu kadar zulme uğramı şken 
barı ş içinde kalabilmek için Cennet tarafı ndankı nanmı şbu 
yüzyı Ida dünyaya bakabilir miyiz? Artı k böylesine korkunç bir manzaraya 
maruz kalmaktansa savaşta ölmek tercih edilmez mi? İlahi gazabı yükselten 
kusurları mı za hepimiz ağlayalı m, evet, ağlayalı m... Ama gözyaşı mı z 
kuma atı lan tohum gibi olması n. Tövbemizin ateşi Kutsal Savaşı 
yükseltsin ve kardeşlerimizin sevgisi bizi savaşa götürsün. Hristiyan 
halkı nı n düşmanları na karşı savaşmak için hayatı mı z ölümden daha güçlü olsun. 


KENDİNİZE SORUN, PAPA URBAN II NE YAPARDI? 
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Antifa'ya/Marksistlere/Komünistlere 


Seni dönüştürmek istemiyorum, bir anlaşmaya varmak istemiyorum. 
Eşitlikçiler ve mirasa inananlar asla uzlaşmazlar. Seni yanı mda istemiyorum ya da 
gücü paylaşmak istemiyorum. 


Seni gözlerimde istiyorum. Boynunu botumun altı nda istiyorum. 


SOKAKLARDA GÖRÜŞÜRSÜNÜZ BEYAZ KARŞITI PİSLİKLER 
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Türklere 
Kendi toprakları nı zda huzur içinde yaşayabilirsiniz ve size zarar gelmesin. 


Boğaz'ı n doğu yakası nda. 


Ama Avrupa toprakları nda, Boğaz'ı n batı sı nda herhangi bir yerde yaşamaya 
kalkı şı rsanı z sizi öldürür, hamam böceklerini toprakları mı zdan kovarı z. 
Konstantinopolis'e geliyoruz ve şehirdeki her camiyi ve minareyi yı kacağı z. 


Ayasofya minaresiz olacak ve Konstantinopolis bir kez daha yasal olarak 
Hristiyanları n mülkü olacak. 


HENÜZ ELİNİZDE VARKEN KENDİ TOPRAKLARINIZA KAÇIN 
ŞANS 
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Bölüm! 
Genel Düşünceler ve Potansiyel Stratejiler 


"Mevcut hükümetler aracı lı ğı yla değil, tek başı na ve tek 

başı na gelecek. Lobilerin, parlamentoları n ve kongrelerin 

manevraları yla değil, zorunluluk baskı sı altı na girecek. Büyük 

bir popülarite dalgası yla gelecek. Avrupa ruhunun büyük bir uyanı şı nda. 


"” 


-Sir Oswald Mosley 
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Kim gerçekten suçlu? 


En çok suçlanacak olan kendimiziz, Avrupalı erkekler. Güçlü adamlar etnik olarak 
değiştirilmez, güçlü adamlar kültürlerinin bozulması na izin vermez, güçlü adamlar 
insanları nı n ölmesine izin vermez. Bu durumu zayı fadamlar yarattı ve 


düzeltmek için güçlü adamlara ihtiyaç var. 


AYASOFYA MİNARELERDEN KURTULANA KADAR, 
AVRUPA ERKEKLERİ SADECE İSİMLERİ OLAN ERKEKLERDİR 
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Avrupalı Kadı n İstilacı lara Tecavüz 


Birçoğunuz İngiliz kadı nları na işgalci güçler tarafı ndan tecavüz edildiğini zaten 
biliyor olabilirsiniz, Rotherham elbette en iyi bilinen vakadı r. 

Ancak çok az kişinin bildiği şey, Rotherham'ı n bu beyaz olmayan pislikler tarafı ndan 
işlenen süregelen tecavüz ve taciz trendinden yalnı zca biri olduğu. 


En iyi bilinen İngiliz tecavüz vakaları ndan Wikipedia girişlerinin bir listesi aşağı daki 
gibidir: 


https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham, child sexual exploitation scan dal 


https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Derby child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield grooming, gang 
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation Doublet 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale child sex abuse ring 
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford child sex abuse ring 


https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough sex abuse case 


https://en.wikipedia.org/wiki/Telford child. sexual exploitation scandal 


Birçoğunun bilmediği şey, bu vakaları n yalnı zca İngiltere'de meydana gelmediği, 
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ama Avustralya'daki şu iyi bilinen iki vakanı n da gösterdiği gibi, Batı 
dünyası nı n başka yerlerinde de: 


https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield gang rapes 


https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney gang rapes 


Ve hatta Finlandiya'da: 


https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu, child sexual exploitation scandal 


Almanya'da Yeni Yı | arifesinde Köln, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, 
Stuttgart ve Bielefeld. Bu olayları n wikipedia girişi aşağı daki gibidir: 


https://en.wikipedia.org/wiki/2015WE29480949316 New Year9o27s Eve 
.sexual assaults in Germany 


Batı dünyası nda işlenen bu olayları n gerçek sayı sı bilinmiyor ve hem 
devlet, hem medya hem de yargı sistemi, bu olaylar hakkı nda bilgi 

sahibi olunması nı n yerli halkı öfkelendireceği korkusuyla bu vahşeti 
gizlemek için birlikte çalı ştı ğı için kesinlikle az bildiriliyor. ve yeni 
“Çokkültürlü ütopya” algı mı zı zedeliyor. 


Son olarak bu saldı rı ları n faillerine ve ailelerine bir mesaj göndermek 
istiyorum. ası lacaksı n Serbestbı rakı lı rsan seni bulur öldürürüz, 
cezaevindeysen seni oraya ulaştı rı rı z, bu tecavüzcü pislikleri saklamaya 
kalkarsan seni de öldürürüz. Avrupa halkı na yaşattı ğı nı zrezalet 

ve Avrupalı kadı nlara yaşattı ğı nı zsı kı ntı için öleceksiniz. 


TECAVÜZCÜLERİ ÖLDÜRÜN, AİLELERİNİ ASIN 


Machine Translated by Google 


Çeşitlilik zayı f 


Neden çeşitliliğin en büyük gücümüz olduğu söyleniyor? Nedenini soran var mı ? 
Bir mantra gibi konuşulur ve sonsuza dek tekrarlanı r "çeşitlilik bizim en büyük 
gücümüzdür, çeşitlilik en büyük gücümüzdür, çeşitlilik bizim en büyük 
gücümüzdür...". Politikacı lar, eğitimciler ve ünlüler tarafı ndan konuşulan 


medyada söylendi. Ama hiç kimse bunun için bir sebep vermiyor gibi görünüyor. 


Bir millete güç veren nedir? Ve çeşitlilik bu gücü nası lartı rı r? Çeşitliliğin 


hangi kı smı güçteki bu artı şa neden olur? Kimse cevap veremez. 


Bu arada, dünyanı n dört bir yanı ndaki "çeşitli" uluslar, sonu gelmeyen sosyal, 


politik, dini ve etnik çatı şmalara sahne oluyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki 
en çeşitli uluslardan biridir ve birbirlerini parçalamaktan yaklaşı k bir inç uzaktalar. 
Brezilya,tümiı rksal çeşitliliğiyle birlikte, insanları n anlaşamadı ğı , 

mümkün olduğunca ayrı ve kendi kendine ayrı kalamadı ğı bir ulus olarak 
tamamen parçalanmı ş durumda. Güney Afrika, tüm “çeşitliliğiyle”, çeşitliliği 

arttı kça kanlı bir durgun suya dönüşüyor, siyah başka siyaha, siyah beyaza, 

beyaz siyaha, siyah Hintli, hiç farketmez, etnik kökene karşı etnik köken. Hepsi 


sonunda birbirlerine dönerler. 


Neden Batı milletlerine güç (çeşitlilik) veren Doğu milletlerine (Çin, Japonya, 
Tayvan, Güney Kore) güç vermiyor? 

Nası | bu kadar güçlüler ki Çin, çeşitlilikten yoksunken bu yüzyı lda dünyanı nen 
baskı n ülkesi olmaya hazı rlanı yor? Çeşitlilik içermeyen ulusları neden 


bizimkinden çok daha iyi durumda ve bu kadar çok farklı ölçüte göre? 


Çeşitlilik bir güç değildir. Birlik, amaç, güven, gelenekler, milliyetçilik ve ı rksal 


milliyetçilik güç sağlar. Diğer her şey sadece bir slogan. 


ÇEŞİTLİLİK ZAYIFLIKTIR, BİRLİK GÜÇTÜR 


Machine Translated by Google 


Batı lı erkeklerin radikalleşmesi 


Genç Batı lı erkeklerin radikalleşmesi sadece kaçı nı lmaz değil, aynı zamanda 
kaçı nı Imaz. Avrupalı erkeklerin, her ulusta ve her kı tada, ulusları nı n sosyal ve ahlaki 
çürümesine ve halkları nı n sürekli etnik olarak yer değiştirmesine karşı mücadele 


etmek için radikal fikirlere ve yöntemlere yönelmesi şaşı rtı cı olmamalı . 


Radikal, patlayı cı eylem, bir soykı rı m teşebbüsüne istenen ve gerekli olan tek yanı ttı r. 
Bu erkek ve kadı nları n beyinleri yı kanmı yor, yozlaştı rı Imı yor veya 
yanı ltı Imı yor. Sonunda göz bağları nı çı karı yorlar ve dünyanı n gerçekliğini 


ve halkları nı n geleceğini görüyorlar. 


Batı 'nı ntanrı kavramı nı öldürdüğü ve onun yerine hiçliği koymaya başladı ğı gerçeği. 
Butanrı kaybı nı n yerini alacak iki rakip ideoloji (komünizm ve faşizm) ortaya çı kardı , 
ardı ndan her iki tarafı n da birbirini durma noktası na kadar katletmesine izin verdi ve 

ardı ndan şirket destekli kapitalistlerin hayatta kalanları paramparça etmesine 

izin verdi. Temel inançları , amacı ve gelecek vizyonu olmayan bir toplumla sonuçlanı r. 

Her bireyin bir rakip olduğu ve bireyin hakları nı n tüm sorumluluk kavramları nı 

geçersiz kı Idı ğı , yaygı n bir nihilizm, tüketicilik ve bireycilik toplumu. Bu cehennemde 
birey her şeydir veı rk değersizdir, üzerine söylenecek ve mümkün olduğunda 


kullanı lacak bir şey, tı rmanı lacak veya devrilecek bir güç yapı sı dı r. 


Hı zla sadece küresel birazı nlı k değil, kendi toprakları nda da bir azı nlı k haline geldikleri 


gerçeği. 


Gerçek şu ki, dünyanı n her köşesinden gelen yabancı akı nı nakarşı , bireyin kültüne 
tapan bir toplumda, bir birey olarak yalnı zbı rakı Idı lar. İnanç, kültür veya gelenekle 
birbirine bağlı düşmanlar, daha yüksek doğurganlı k, güven ve grup tercihi ile çok daha 


güçlü topluluklar oluşturur. 


Onlardan bu sayı sı z, sonu gelmeyen ve kendini adamı ş davetsiz misafirlerle 
savaşmaları nı n değil, onları kucaklamaları nı n, kendi hakları ndan mahrum 
bı rakı lmaları nı , babaları nı n toprakları nı n kaybı nı , kendi 


yoksullaşmaları nı , kendi YERİNİ ALMALARINI kabul etmelerinin beklendiği gerçeği. 
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Ancak bu ölümü kabul etmeyeceklerdir. Halkları nı n, kültürlerinin, ruhları nı n 


kökünün kazı nması . 


Çevrelerindeki çürümeyi, Batı dünyası nı n her yerinde düşen, serbest düşen 

doğum oranları nı görüyorlar. Milyonlarca işgalci kı yı ları mı za indi, 

kasabaları mı zı fethetti ve karşı lı k olarak tek bir kurşun bile sı kmadı . Boşanma 
oranları hı zla artan parçalanmı ş aileler, eğer evlenme zahmetine bile 

girerlerse bu böyledir. eylemi kendi idolleri gerçekleştirir (şarkı cı lar, spor 

yı Idı zları , aktörler). Nihilizm kültüründen kaçmak için toplumun her düzeyinde, 

tüm yaş grupları nda uyuşturucu kullanı mı . Yaygı n kentleşme ve sanayileşme, sürekli 
genişleyen şehirler ve küçülen ormanlar, bariz sonuçlarla birlikte insanı n doğadan 


tamamen uzaklaştı rı lması . 


Pedofil politikacı lar, pedofil rahipler ve pedofil pop yı Idı zları , 

çağı mı zı ntüm gerçek ahlaksı zlı ğı nı gösteriyor. Sanat ve güzellik, 

tüm tanı nmayacak şekilde alt üst edildi, nouveau harikaları nı n yerini alan 

bauhaus travestileri, hiçbir toplumu, hiçbir kültürü, hiçbir insanı yansı tmayan ve 
dolayı sı yla her yere ve hiçbir yere ait olmayan cam ve çelikten ruhsuz metropol 
mimarisi. Ölü bir kültürden üretilmiş intihara meyilli, nihilist ve yozlaşmı ş pop 

ikonları : Michael Jackson (pedofil, kendinden nefret eden, kendini yaralayan, 

opiod bağı mlı sı ); Madonna (yozlaşmı ş, uyuşturucu bağı mlı sı , 

çocuksuz, fahişe, Hı ristiyanlı k karşı tı , melezleşme yanlı sı ) Kurt Cobain (intihara 
meyilli) , uyuşturucu bağı mlı sı , kendinden nefret eden, anti-sosyal), Freddy Mercury 
(hayat boyu kimlik krizi, hazcı lı k ve uyuşturucu kullanı mı yla ömür boyu süren 
savaş, cinsel hazcı lı k nedeniyle nihai ölüm) bunlardan sadece birkaçı . Boş 

çocuk yuvaları , dolu kumarhaneler, boş kiliseler ve dolu camiler, yı Idı rı m 


hı zı nda entropi. Politikacı lar Eligabolus'la aynı mürekkeple yazı yor, yabancı , zehirli veyı kı cı ola 


Dolayı sı yla bu genç erkekler ve kadı nlar bu intihara meyilli nihilizmi görüyorlar 
ve kendilerini bu ana akı m, "çok kültürlü", eşitlikçi, bireyci çı Igı nlı ktan 
soyutluyorlar ve bulabildikleri her yerde, bizzat veya internette müttefikler arı yorlar. 
Bir araya gelirler, tartı şı rlar, umutsuzluğa kapı lı rlar, strateji oluştururlar, 

tartı şı rlar ve planlarlar. Zayı flı ğı kı narlar, beceriksizlikle dalga geçerler ve 


güce taparlar ve bu güce tapı nmada radikalleşirler ve çözümü bulurlar. 


Her nası İsa bu izolasyon ve ardı ndan radikalleşme sürpriz olarak görülüyor, ancak 


dikkat eden herkes için uzun bir zaman oldu. Bir kere 
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kurumsal medyanı n ve devlet medyası nı n modernitenin zeitgeist'i üzerindeki 
hakimiyeti nihayet internet tarafı ndankı rı Idı , gerçek düşünce ve tartı şma 
özgürlüğü gelişti ve pencere sadece kaydı rı Imakla kalmadı , paramparça oldu. 


Tüm ifade ve inanç olası lı kları öğretilmeye, tartı şı Imaya ve konuşulmaya açı ktı . 


Bu açı k ve genellikle isimsiz tartı şma, eyaletlerin ve şirket kontrolünün 

dı şı ndaki bilgilere ilk kez sı klı kla erişilmesine izin verdi. Sonuç belli. İnsanlar 
evlerinin yolunu buluyor. 

Halkı nı bulmak, geleneklerini bulmak, tarihin yalanları nı görmek, 

kurumları n beyin yı kaması ve öfkeleniyorlar, enerjileniyorlar ve evet, 


yozlaşmı ştoplumları na karşı radikalleşiyorlar. 


RADİKALLEŞME KARŞILAŞTIRMAYA AKILCI BİR TEPKİDİR 
DEJENERASYON 
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Asimilasyonun başarı sı zlı ğı 


Göçmenlerin ölmekte olan, çökmekte olan bir kültüre asimile olması nı 
beklemek gülünç. Kim kendi güçlü, egemen ve yükselen kültürünü terk 

edip eskiyen, çürüyen, yozlaşan bir kültüre katı lmak ister ki? Gelenekler, 
güzellik, mimari, sanat ve refah kültürü veya çürüme, kendinden nefret etme, 
çocuksuzluk, düzensizlik ve nihilizm kültürü bir erkeği hangi kültür cezbedebilir? 


Her geçen yı | daha fazla göçmen kendi sağlı klı kültürlerini korumayı 
seçiyor ve daha da önemlisi, kendi insanları mı zda onlara katı Ilmaya 
başlı yor, kendi sulanan ve bozulan kültürlerinin dı şı na bakarak amaç ve 
dı ş kaynaklardan rehberlik arı yor. 


Biz zayı fladı kça daha çok göçmen bize katı lmayı reddedecek, övdüğümüz 


kültürel intihara katı lmayı reddedecek. Bu hayı r şaşı rtmalı 
bir. 


HİÇ KİMSE ÇÖZÜMÜNE KATILMAZ 
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Yeşil milliyetçilik tek gerçek milliyetçiliktir. 


Doğa olmadan Muhafazakarlı k olmaz, çevrecilik olmadan milliyetçilik 
olmaz, toprakları mı zı ndoğalortamı bizi şekillendirdiği gibi 
şekillendirdi. Kendi toprakları mı zdan doğduk ve kendi 
kültürümüzü de bu topraklar şekillendirdi. Bu toprakları n 


korunması ve yaşatı Iması , kendi ideal ve inançları mı zı n 
korunması ve yaşatı Iması kadar önemlidir. 


Çok uzun zamandı r solun çevreci hareketi kendi ihtiyaçları na hizmet etmesi 
için kullanması na izin verdik. Sol, çevrenin korunması yla ilgili tüm tartı şmaları 


kontrol ederken, aynı zamanda kitlesel göç ve kontrolsüz kentleşme yoluyla 
doğal çevrenin devam eden tahribatı na başkanlı k ederken, her iki soruna da 
gerçek bir çözüm sunmadı . 


Nüfusartı şı nı n hiç bitmediği Yeşil bir gelecek yok, ideal yeşil dünya 100 milyar 
50 milyar hatta 10 milyar insanı n olduğu bir Dünyada var olamaz. Avrupa'ya 
devam eden göç, çevre savaşı dı rve nihayetinde doğanı n kendisine zarar 
verir. 


Geleceğin Avrupa'sı beton ve çelik, duman ve teller değil, ormanlar, göller, dağlar 
ve çayı rlar yeridir. İngilizcenin fiili dil olduğu bir yer değil, her Avrupa diline, 
inancı na ve geleneğine değer verilen bir yer. Her ulus ve her etnisite 

kendi çevreleri tarafı ndan kaynaşmı ştı r ve eğer korunmaları gerekiyorsa 


kendi çevreleri de öyle olmalı dı r. 


GELENEKSELLİK OLMADAN OLMAZ 


ÇEVRECİLİK 
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Yüksek Profilli Düşmanları Öldür 


Ulusları mı zı niyi bilinen düşmanları , toplumları mı zda özgürce dolaşan, başları dik, 
dokunulmaz oldukları nainananı rkı mı zı ndüşmanları var. Yakı nda gerçekte ne kadar 
yanı Idı kları nı anlayacaklar. Hainler, hainlerin ölümünü hak eder.3 yı Ida olsa30Oyı Ida 


sürse bu insanları rkı mı za yaptı kları iğrenç saldı rı ları n bedelini ödemeli. 


İHA'lara bağlanmı ş TATP paketleri, motosiklet sele çantaları nda bir EFP, çimento 
kamyonları yla konvoy pusuya düşürme. Bu hainlere kesin ödüllerini veren herhangi bir 


yöntem uygulanabilir ve teşvik edilmelidir. Bir iradenin olduğu yerde, bir yol vardı r. 


Beyaz karşı tı ve Alman karşı tı her şeyin anası olan Merkel, listenin başı nda yer alı yor. 
Avrupa'ya zarar vermek vel rksal olarak halkı nı temizlemek için daha fazlası nı yapan çok 


az kişi var. 


Halkı mı zı nen eski düşmanları ndan birinin lideri ve Avrupa'daki en büyük İslami grubun 
lideri Erdoğan. Bu savaş ağası , şu anda Avrupa'yı işgal eden etnik askerlerini ziyaret 
ederken son kanı nı akı tmalı dı r. Onun ölümü aynı zamanda şu anda 

toprakları mı zı işgal eden Türk işgalciler ile etnik Avrupalı halk arası nda bir boşluk 
yaratacak ve aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini zayı flatacak, Rusya'nı n 


baş düşmanı nı ortadan kaldı racak ve NATO'yu istikrarsı zlaştı racak ve parçalayacaktı r. 


Sadig Khan, bu yazı yı yazdı ğı sı radalondra'nı n şu anki belediye başkanı , İngiliz 
adaları ndaki İngiliz halkı nı n hakları ndan mahrum bı rakı Idı ğı nı nveetnik 

olarak yer değiştirdiğinin açı k bir işareti. Bu Pakistanlı Müslüman işgalci şimdi Londra 

halkı nı n temsilcisi olarak oturuyor. Londinium, Britanya adaları nı n tam kalbi. Beyaz yeniden 


doğuşun bu istilacı nı n ortadan kaldı rı Iması ndan daha iyi bir işareti var mı ? 


ANGELA MERKEL'İ ÖLDÜR, ERDOĞAN'I ÖLDÜR, SADIO KHAN'I ÖLDÜR 
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Farklı eşitlik paradoksu 


En büyük şaka, çeşitli ama eşit toplumun Don Kişotvari aptallı ğı dı r. Çeşitlilik, 
tanı mı gereği eşitlikle çelişir. İki farklı şey gerçekten eşit olamaz, özellikle de 
insanlar. Tek yumurta ikizleri, yurttaşlar, bir sı nı f grubu içindeki işçiler ve 
kesinlikle farklı 1 rklardan olanlar da dahil olmak üzere hiç kimse diğerine 


eşit değildir. Her insan sadece kendi değerindedir, ne eksik ne fazla. 


Bir grup ne kadar çeşitli olursa, o kadar az eşit hale gelir. Çeşitlilik, eşitliğin lanetidir. 


Biri diğeriyle var olamaz. 


ÇEŞİTLİLİK EŞİT DEĞİLDİR, HİYERARŞİLER BELİRLİDİR 
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Bugün, geçmiştekilerden bir armağandı r 


Ataları nı z çok kültürlü, eşitlikçi bir ulus adı na ter dökmedi, kan dökmedi 
ve ölmedi. Çocukları nı n yaşaması için evler inşa ettiler, insanları nı n 
gelişmesi için topluluklar kurdular, insanları nı n hayatta kalması için 
uluslar kurdular. Halkları için daha iyi bir gelecek için köle oldular ve şimdi 
diğer insanlar yumrukları nı sallayı p onları Daha zengin ülkelerde daha 
iyi hayatlar, daha zengin hayatlar yaşadı ğı mı ziçin bizi azarlayan 
parmaklar. Bu zenginlik ve refah, ataları nı zı nalı n teri ve 

kanı yla ödendi. Bugünkü rahat, ayrı calı klı ve müreffeh hayatı mı Z, 
ecdadı mi zı nemeğinin karşı lı ğı nı birgün kendi 

çocukları mı zı ndaalması için onları n işlerini koruyacağı mı Z, 
değer vereceğimiz ve hatta genişleteceğimiz inancı yla bize hediye edildi. 


Ataları mı zalayı k bir ulus yaratmak için çabalamalı yı zki 
insanları mı za en iyi yaşamları ve onlaralayı kulusları sunalı m. 
Ataları na saygı duyan ama yavruları için yaşayan bir ulus. 


ATALARA HAYIR VERİN AMA ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIN 
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Bir asker kavgası 


Kayı psı z, başarı sı zlı ksı z, büyük bir gerileme olmaksı zı n 

kahramanca bir savaş ideali idealisttir ve düpedüz imkansı zdı r. 1683'te 
Viyana'da bile biz Avrupalı lar on dört binden fazla iyi adam kaybettik. Bu 
muzaffer bir ZAFER sı rası ndaydı . Bu adamlardan daha iyi olduğuna inanı yor 
musun? Hayatı dahamı hak ediyor? Daha yetenekli ve cesur? Sen değilsin. 
Onlar ölebiliyorsa, sen de ölebilirsin. Ölümü bekle, mücadeleyi bekle, asla 
unutamayacağı n bir kaybı bekle. Hayatta kalmayı beklemeyin, beklemeniz 
gereken tek şey gerçek bir savaş ve gerçek bir asker olarak ölmek. 


BİR ASKER SAVAŞI VE BİR ASKER ÖLÜMÜ BEKLEYİN 
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İ til T | lil . 


Ulusunuza ve halkı nı za zarar verme niyetini ve iradesini gösteren altmı ş 
silahlı | işgalciyi öldürecek olsaydı nı z, bir kahraman olarak selamlanı r, 
ulusunuza en yüksek sivil onurlar verilir, medyanı n ve hayran halkı n önünde 
sergilenirdi. Ancak ulusunuza ve halkı nı za zarar verme iradesini ve niyetini 
gösteren altmı ş silahsı z işgalciyi öldürün ve bir canavar olarak kabul edilecek, 
sokaklarda sürüklenecek, alay edilecek, saldı rı ya uğrayacak, karakteriniz 
olabilecek her şekilde katledilecek ve sonunda deneneceksiniz. mahkemede ve 
hayatı nı n geri kalanı nda hapiste. 


Ama ası | önemli olan şu: Silahsı z işgalci, halkı mı z için silahlı oişgalciden çok 
daha tehlikeli. Silahlı o işgalciyle savaşabiliriz, nası Il yapı lacağı nı biliyoruz, 
yeteneğimiz var, bunu yapacak askerlerimiz ve silahları mı z var. 

Ancak silahsı z işgalci, onlarla nası | başa çı kacağı mı z konusunda gerçek bir 
fikrimiz yok, onlara saldı ramayı z veya anlamlı bir şekilde onları savuşturamayı z. 


Her ikisi de ulusumuzu yok etmeye çalı şacak, her ikisi de insanları mı zı yerinden etmeye ve 
onları n yerini almaya çalı şacak, her ikisi de kültürümüzü ve ulusumuzu yok 
etmeye çalı şacak. Ancak yalnı zca bir tanesi bu yeteneğe sahiptir ve yalnı zca biri bunu 


yapmakta etkili olduğunu göstermiştir. 


SİLAHSIZ İŞGALCİ SİLAHTAN DAHA TEHLİKELİ 
SİLAHLI 


Machine Translated by Google 


Kurumlar aracı lı ğı ylaYı İdı rı m Yürüyüşü 


Solun kurumlarda yürüyüşü uzun ve nihayetinde başarı lı olsada, biz aynı 

şeyi çok daha kı sa bir zaman diliminde başarmalı yı z. 

Etnik yer değiştirme tehdidi ve korkunç derecede düşük doğum oranları mı z 
nedeniyle, iktidar konumları na ulaşmak için 150 yı lı mı z, hatta 5Oyı lı mı z 
yok. Siyasi, askeri, adli, eğitimsel ve ekonomik kurumlara ve 25 yı | içinde içsel 
olarak kaldı raçlı olmalı yı z. 


Solun sahip olduğu gibi zaman lüksümüz yok, harekete geçmeye hazı rolmalı ve bir 
an önce harekete geçmeliyiz. Bu, yapabilen veya yeteneği olanları n kendilerini bu 
kurumlara yerleştirmeye ve mümkün olan en kı sa sürede güç hiyerarşisinde 
olabildiğince yukarı tı rmanmaya çalı şması gerektiği anlamı na gelir. Zamanı 
geldiğinde harekete geçmeye hazı rolmalı sı nı z. 


HAKİM KONUMLARA BLITZ 


Machine Translated by Google 


Tüm gerçek hareketler popülist hareketlerdir. 


Hareketin kendisi, en azı ndan öncü aşamada, tüm nüfusun desteğine ihtiyaç 
duymasa da, sonunda insanları mı zı n yeni toplumumuza gönüllü olarak 
katı lması na ihtiyacı mı z olacak. Tasavvur ettiğimiz bu yeni geleceğin bir 
parçası olmaya istekli ve istekli olmalı lar. Halkı bu yeni paradigmaya 
uymaya teşvik etmek için baskı ya bel bağlayamayı z ve güvenmemeliyiz. 


Kendi eylemlerimiz ve konuşmamı zla onlara yeni bir yol göstereceğiz. Doğaya 
ve çevreye, geleneklere, ailelere, işçi hakları na ve kişisel veı rksal 
sorumluluklara saygı ya odaklanan bir yol. Hem kişisel olarak hem de toplum 
olarak üstün olmalı yı z. 


Öncü sahnede keskin mizah ve memler kullanabilsek ve genç bir izleyici kitlesini 
çekebilsek de, sonunda düşüncelerimizin gerçekliğini ve gelecek için daha ciddi 
niyetlerimizi ve dileklerimizi göstermemiz gerekecek. Şimdilik günümüzün 
öfkesine ve kara komedi doğası na hitap ediyoruz, ancak eninde sonunda 
insanları mı za duyduğumuzsı caklı ğı ve gerçek sevgiyi göstermemiz 
gerekecek. 


ONLARA İLERİ YOLU GÖSTERİN 


Machine Translated by Google 


Korunaklı çayı ryok 


Kaçacak, dönecek, düşmanı nla yüzleşecek, tavrı nı koyacak hiçbir yer kalmadı . 
Yerine koyma göçünün filizlerinin dokunmadı ğı tek bir yer kalmadı . Batı 'da, 
bir canlı lı k ve dinçlik düzeyine işaret eden doğum oranları nı bı rakı n, ikame 
düzeyi doğum oranları na ulaşmaya bile yakı n olan tek bir yer yok. 


Yorgun bedeninizi uzanı p başı nı zı dinlendirebileceğiniz ve her şeyin 
geçmesini bekleyebileceğiniz hoş bir çayı r yoktur. 


Ne İzlanda'da, ne Polonya'da, ne Yeni Zelanda'da, ne Arjantin'de, ne Ukrayna'da, 
ne de dünyanı n hiçbir yerinde bir mühlet bulamayacaksı nı z. Biliyorum, çünkü 
orada bulundum. 


Siz de olması n, Avrupa'daki diğer kardeşleriniz belli bir savaşla karşı karşı yayken 
neden barı şası nı z? Neden diğerleri her şeyi riske atarken sen hiçbir şeyi riske 
atmamalı sı n? Kendiniz için savaşmaya istekli değilseniz, diğerleri neden sizin 

İçin savaşsı n? 


Kavgadan kaçma, kavgaya doğru koş. Çatı şmanı n kalbine bakı n, oraya doğru 
ilerleyin, hizmete girin. Her şeyinizi halkı nı za verin. 


KOŞMAYI BIRAKIN, MÜCADELEYE BAŞLAYIN 


Machine Translated by Google 


Duygular gerçeklere hükmeder 


Genel nüfusu istatistikler, çizelgeler, tabletler ve rakamlarla ikna etmeye çalı şmayı 
bı rakı n. Yüzde bir puanlı k bir fark, birkaç kişi için bir şey ifade edebilir, ancak ustaca 


yazı Imı ş bir ifade veya zekice hazı rlanmı ş bir poster, çoğu kişiyi ikna edecektir. 


İnsanlar duygusaldı r, duygular tarafı ndan yönlendirilirler, duygular tarafı ndan 
yönlendirilirler ve duygu ifadeleri ve deneyimleri ararlar. Göçle ilgili gerçeklerin ve istatistiklerin 
tekdüze tekrarı , kitleleri basitçe sı kacak ve insanları , onları n propagandası nı yapan 


bayat ve eskimiş konuşmacı lardan uzaklaştı racaktı r. 


Yaratı cı olun, kendinizi ifade edin, duygusal olun ve her şeyden önce tutkulu olun. 
Bunlar insanlarla konuşan, insanları birbirine bağlayan, insanları yönlendiren şeylerdir. 
Resim yapı n, yazı n, şarkı söyleyin, dans edin, şiir okuyun. Cehennem, meme bile. 
Memler oluşturun, memler yayı nlayı n ve memleri yayı n. Memler, etno- 


milliyetçi hareket için herhangi bir manifestodan daha fazlası nı yaptı . 


Her şeyden önce, sadece bayat, sakin ve sı kı cı olmayı n. Kimse Jeb Bush'tan ilham 
almı yor. 


TUTKULU OLUN, SAKİN DEĞİL 


Machine Translated by Google 


Beyaz Karşı tları nı nKârı Yok 


Ucuz emek ithalinden en çok kazanç sağlayanlar çok uzun süredir cezası Z 
kaldı . Kendi etnik yer değiştirmemizden elde edilen kârla ceplerini 
dolduran ekonomik seçkinler. Bu açgözlü piçler, sı rf kendi 

zenginliklerini ve güçlerini artı rabilmek için insanları mı zı düşük 
zekalı , düşük ajanslı , kafası karı şı k, çamurlu kitlelerle 

değiştirmeyi bekliyorlar. 


Yakı ndaı rk haini olmanı n yansı maları olduğunu anlayacaklar. 
Bu yankı lar onları sert,hı zlı veacı ması zca vuracaktı r. 
Kaçarlarsa peşine düşeriz, saklanı rlarsa buluruz, devletin arkası na 
sı ğı nı rlarsayarı ponlaraulaşı rı z. 


Bir şahı s, bir şirketin veya işletmenin mülkiyetinde veya kontrolündeyse 
ve yerli Avrupalı nüfusun yerine beyaz olmayanları n toplu olarak 

ithal edilmesini savunuyor veya hatta kabul ediyorsa, o hain yok 
edilmelidir. 


YEREL BEYAZ KARŞITI CEO'NUZU ÖLDÜRÜN 


Machine Translated by Google 


Halkı nı koru, zehiri yok et 


Zehir satı cı ları vetoksin yayı cı lar, zararlı ürünlerini yasa veya toplum 
tarafı ndan tamamen kontrol edilmeden çoğaltmakta özgürdür. Her yı | bu 


dejenereler, kendi şehirlerimizde ve dünya çapı nda on binlerce ölümden sorumlu. 


Hem yasadı şı hem de yasal uyuşturucu satı cı ları ,halkı mı zı nsağlı ğı nı , 
servetini, aile yapı sı nı , kültürünü ve geleceğini mahvedeniı rksaldüşmanları mı zdı r. 
Bu pislik seyyar satı cı lar her ulusta faaliyet göstermektedir ve toplumları 


üzerindeki etkilerini düşünmeden hareket etmektedirler. 


Şehirlerinizde nerede oldukları nı bulun, saldı rı nı zı planlayı n,onları yok edin. 


Halkı nı zı koruyun ve çocukları nı zı koruyun. Zehirlerine panzehir olun. 


YEREL İLAÇ TAYCINIZI ÖLDÜRÜN 


Machine Translated by Google 


Avrupalı lar için Avrupa 


İstilacı lar, nereden ve ne zaman geldiklerine bakı lmaksı zı n Avrupa 
toprakları ndan uzaklaştı rı lmalı dı r. Roman, Afrikalı , Hintli, Türk, Sami veya 


diğer. Eğer bizim insanları mı zdan değil de bizim toprakları mı zda yaşı yorlarsa yok 
edilmeleri gerekir. 


Nereye götürüldükleri bizi ilgilendirmez veya sorumluluğumuzda değildir. 
Toprakları mı zonları n evi değil, kendi toprakları na dönebilirler veya başka bir yerde 


vatanları nı bulabilirler. Ama toprağı mı zı işgal etmeyecekler. 


Barı şçı | yollarla, zorla, mutlu bir şekilde, şiddetle veya diplomatik yollarla nası | 


ortadan kaldı rı Idı kları önemsizdir. Kaldı rı lmaları gerekir. 


Bu davetsiz misafirler kendi halkları nı n toprakları na geri gönderilene kadar, ozaman 
Avrupa'nı n gerçek bir egemenliği yoktur ve etnik kökeni veya inancı ne olursa olsun 


herkes Avrupa'yı benimseyebilir. 


İŞGALCİLERİ KALDIRIN, AVRUPA'YI GERÇEKLEŞTİRİN 


Machine Translated by Google 


Halkı nı z bir işaret beklerken siz bir işaret beklersiniz. 
SEN 


Bir işaret, bir işaret beklerken; mı zrağı alacak biri; alarmla haykı rmak için, 
halkı n SENİ bekliyor. Sen sessin, sen klakson çağrı sı sı n, işgalcilere 


saplanacak ilk mı zrağı sen tutuyorsun. 


Başkası nı n sana yolu göstermesini beklemeyi bı rak, SEN ileriye giden 
yolsun, birinin kavgayı başlatması nı beklemek aptalca, çünkü savaşı 
başlatacak olan SENSİN, Eğer bunu okuyorsan, sensin halkı mı zı zafere 
taşı yacak yeni liderler, sizleri rkı nı zı n geleceği için savaşacak 
askerlersiniz. Şimdi konuşan, şimdi harekete geçen, şimdi savaşan halk, 
halkı n gücünün öncüsünün öncüsüdür. 


Kurşun ve halkı n takip edecek. İnançları nı zı n gücünü, gerçeğinizi ve 


iradenizin demir gibi sağlamlı ğı nı gösterin, onlar da sizi takip 
edeceklerdir. 


İNSANLARINIZ BEKLERKEN SİZ SİNYAL BEKLİYORSUNUZ 
SEN 


Machine Translated by Google 


Birazı nlı k grubu olmak asla akı Ilı ca değildir. 


Her ülkede, her kı tadaazı nlı kta olanlar eziliyor. Sosyal, politik veya etnik bir 


azı nlı k haline gelirseniz, bu her zaman sizin baskı nı za yol açacaktı r. 


Siyasi birazı nlı k olup, bu nedenle iktidarı n çoğunluğunun kontrolünü kaybederek 
kamusal yaşamı tanı mlayan yasa ve yönetmeliklerin kontrolünü kaybedip 
kaybetmediklerine bakı lmaksı zı n, kültürel azı nlı k olanlar, sanatı ntüm 
biçimlerinin bir otorite tarafı ndan yaratı Idı ğı nı ve kontrol edildiğini 

fark ederler. farklı bir geçmişten farklı insanlardan, farklı ideallere ve 
deneyimlere sahip farklı | izleyiciler ve bu nedenle kendilerini çağdaş kültürün 


yaratı Iması ndan izole edilmiş, dı şlanmı ş ve uzaklaştı rı Imı ş buluyorlar. 


Kendilerini azı nlı kta dilsel olarak doğmuş bulanlar, günlük olarak acı çekiyorlar, 
çünkü hayatı n sohbeti onları dı şlı yor, kitle iletişim araçları onları izole 


ediyor ve şirketler, toplumun kendisi gibi, onları geri çeviriyor. 


Son olarak, kendilerini etnik veya ı rksalazı nlı kta bulan ve kendi genlerinin 
melezleşme ve farklı 1 rksaldoğum oranları yoluyla yok edildiğini bulanlar 
var. Aynı insanlar kendilerini hem siyasi hem de kültürel olarak giderek daha az 
temsil edilmiş bulacaklar ve kendi toprakları nda esasen yabancı lar haline 


gelecekler. 


AZINLIKLARA HİÇBİR ZAMAN İYİ MUAMELE YAPILMAZ, YAPMAYIN 
BİR 


Machine Translated by Google 


Düşmanları nı zı n kontrolsüz büyümesine izin vermeyin 


Bahçenizde bir engerek yuvası okeşfettiğinizde, ergenleri bağı şlı yor 
musunuz? Kendi bahçelerinde oynarken bir gün çocuğunuzu sı rmaları için 
özgürce, açı k bir şekilde büyümelerine izin veriyor musunuz? Hayı r. Yuvayı yakar 


ve yaşları ne olursa olsun yı lanları öldürürsünüz. 


Sizbuyazı yı okurken bile şu an toprakları mı zda çocukları mı zı n düşmanları 
doğuyor. Aynı çocuklar bir gün genç, sonra yetişkin olacak, halkı mı zı n 

isteklerine karşı oy kullanacak, işgalcilerin kültürel ve dini uygulamaları nı uygulayacak, 
halkları mı zı n toprakları nı , iş yerlerini, evlerini alacak ve hatta çocukları mı za 


saldı rı p onları öldüreceklerdir. 


Bir gram önleme, bir kilo tedaviye bedeldir. Bu düşmanları n yetişkinliğe ulaşması nı 
ve tam etki potansiyeline ulaşması nı önlemek önemlidir. Onları n yerine 


savaşabilecekken, neden çocukları nı zı kavga ettiresiniz? 


Koşullar ne olursa olsun, ekonomik teşvikler ne olursa olsun, çok az ebeveyn 
çocukları nı n hayatı nı riske atmaya isteklidir. Bu nedenle, onlara yavruları nı 


bizim toprakları mı za getirme riskini gösterdiğimizde, toprakları mı zdan 
kaçı nacaklar. 


Tatsı z olacak, ruha zarar verecek, ama bunun gerekli olduğunu bilin ve kaç yaşı nda 
olursa olsun bağı şladı ğı nı z herhangi bir işgalci, bir gün halkı nı zı n yüzleşmesi 
gereken bir düşman olacak. Onlarla şimdi yüzleşmen senin için gelecekte 


akrabaları nı n onlarla yüzleşmesinden daha iyi. 


HİÇBİR VIPERS YUVASINI YANMADAN BIRAKMAYIN 


Machine Translated by Google 


Şehirleri terk etme, Kavgaya doğru koş, Değil 


uzak. 


Şehirlere koş, çatı şmaya koş, düşmana koş, düşmandan kaçmak korkaklı ktı r. 
Kı rlar her zaman olduğu gibi şimdiden bizim. Kı rsal kesimin insanları zaten 


geleneksel, doğaya yakı n, zaten kendi insanları nı destekliyor. 


Mücadelenin olduğu şehirler, işgalcilerin yı ğı nak yaptı ğı şehirler, Marksistlerin 
kurumları zehirlediği şehirler, hain medya ve şirketlerin yattı ğı şehirler ve beyaz 


karşı tı politikacı ları n ve STK'lar evlerini yapar. 


Şehirleri işgal et, şehirleri ele geçir, şehirler için sokaklarda savaş. Şehirler 
halkı mı zı n ekonomik, adli, siyasi, etnik ve kültürel savaş alanları dı rve 


savaşı mı zı orada sürdüreceğiz. 


Kı rsal kesim bekleyebilir, şehirlerin size ihtiyacı var, gençliğinizin size ihtiyacı var. 
Her ne kadar birçoğunuz kirlilik içinde, kültürel pislik arası nda, şehrin dağı nı k 
alanları nda, insanı n doğal çevresinden uzakta, küçücük apartman dairelerinde 
yaşadı ği nı hissetse de. Ama geleceğimiz orada kurulacak ve halkı mı zı n 


geleceği için savaş orada verilecek. 


ŞEHİRLERİ GERİ AL, DOĞUM HAKLARINI GERİ AL 


Machine Translated by Google 


Kardeş Ülkelerinizi Destekleyin 


Bir ülke hareket ettiğinde, onlarla birlikte hareket eder, onları finansal, politik, sosyal 
ve fiziksel olarak desteklersiniz. Bir ulustan küçük bir hareketi 

itibarsı zlaştı rabilirler. Ancak tüm ülkelerden ve kı talardan Avrupalı lar 
kardeşlerine arka çı kmak için harekete geçtiğinde, muhtemelen herhangi 


bir gruba saldı ramazlar. 


Hareket Polonya, Avusturya, Fransa, Arjantin, Avustralya, Kanada ve hatta 
Venezüella'da başlayabilir, ancak hareket başlayacak ve başladı ğı nda, tüm 


gücünüzleağı rlı ğı nı zı halkı nı zı narkası naatmayahazı rolun. 


Onları ekonomik olarak destekleyin, amaçları na bağı şta bulunun, insanları ndan ürünler 


satı nalı n, kaynakları nı zı ve emeğinizi gönüllü olarak kullanı n. 


Onları sosyal olarak destekleyin, politikaları nı destekleyin, aleyhlerine 
saldı rı n, medyaya ve günlük konuşmalara destek üzerine ses verin, internette tüm 


Avrupa ulusları nı n onları desteklediğini gösterin. 


Onları politik olarak destekleyin, liderlerinin, ideallerinin ve halkı nı n desteğini 
dile getirin. Desteğinizi göstermek için iktidardakilerle lobi yapı n, ulusu 
desteklemeyen ulusları n büyükelçiliklerinin dı şı nda protesto edin ve gerekirse 
onlara saldı rı n. Sadece kardeş ülkenize destek gösteren liderleri seçin. 


Onları fiziksel olarak destekleyin, yere çizme koymaya hazı r olun, onlara silah ve 
cephane gönderin, düşmanları na saldı rı n. Bölgenizdeki medya veya devlet onlara 
saldı rı yorsa, sorumlu olan kurumu ve hain siyasetçileri yok edin. Fiziksel güç, 
desteğin nihai şeklidir. 


BİRLİK OLARAK HAREKET EDİN, KARDEŞ MİLLETLERE TAM DESTEK 


Machine Translated by Google 


Olümü Kabullenin, Alçaklı ğı Kucaklayı n 


Ölüm kesindir, büyük bir haçlı seferine hizmet ederken ölebilirsin ya da bir 
darülacezede vefat edebilirsin, her iki şekilde de öleceksin. 

Önemli olan, doğumla ölüm arası ndaki kı sa sürede yaptı kları ndı r. 
Hayatı nı zı n değeri, hayatı nı zı n uzunluğuyla değil, o hayat boyunca 
yaptı kları nı zla ölçülür. 


Şimdi kendinize sorun,ı rksal sorumlulukları nı zdan kaçmaya istekli misiniz? 
halkı nası rti nı mı döndün? ölümlerini görmezden mi geliyorsunuz? Hepsi huzurlu 
bir ölüm umuduyla mı ? 


Ölümü kabul et: çünkü o, akşamüstü güneşin batı şı kadar kesindir. Ancak ölümü 
kucakladı ğı nı zda ve korkacağı nı ztek şey eylemsizlik olacaktı r. 


Alçaklı ğı kucaklayı n: Halkı nı zı n düşmanları her taraftan üzerinize gelecek. 

Medya sizi hain olarak gösterecek, devlet sizi hain olarak gösterecek, küreselci güçler 
sizi suçlu olarak gösterecek ve halkı nı zdaki hainler sizi düşman olarak gösterecek. 
Zafer elde edilene kadar rezil olacaksı n. Bir gülümseme ile al. 


ÖLÜMÜ KABUL ET, REZALİYİ KABUL ET, ZAFERİNİ ELDE ET 


Machine Translated by Google 


Sayı lar her şey değildir 


2019'da, şu anda tarihteki ı rkı mı zı nenfazlainsan sayı sı na sahibiz 

(tanı mlara bağlı olarak 760-980 milyon arası nda), ancak en küçük 

kasabaları mı zı bile etnik değişim nedeniyle kaybediyoruz. 

Sayı her şey değildir, on aslan bin koyun değerindedir. Şu anda toprakları mı zı 
kaybediyor olmamı zı n nedeni sayı , zenginlik ya da askeri güç eksikliği değil. Bu 
irade eksikliğinden kaynaklanmaktadı r. 

Biri rk olarak seçersek, işgalci Avrupalı olmayanları n tüm nüfusunu bir hafta 
içindesiı nı rdı şı edebilir veya başka bir şekilde yok edebiliriz. Yeteneğimiz var, 
sadece iradeye ihtiyacı mı z var. 


Beyazları n nüfusunu artı rmaya odaklanmak ya da gerekli sayı , servet ve 
askeri gücü zaten karşı lamı şken ekonomik zenginlik ya da askeri güç 
kazanmaya çalı şmak, yapı lması gerekeni yapamayacak kadar korkak erkekler 
tarafı ndan konuşulan ve ortaya atı lan bir oyalama taktiğidir. gerekli. 


Bu adamlar , gerekli tüm eylemler başka, daha cesur bir adam tarafı ndan üstlenilene 
kadar, herhangi bir eylemi süresiz olarak oyalayacak ve erteleyeceklerdir . Hepsi, herhangi bir 


kişisel risk taşı maları na veya kendi başları na mücadele etmelerine gerek kalmaması için. 


Her zaman “Şimdi Değil! Sadece bekle! Henüz değil! Yaralanabiliriz!” onlar için zaman 
asla gelmeyecek. 


Tı pkı kendi cesaretlerinin asla çiçek açmayacağı gibi. 


SALDIRI İÇİN EN İYİ ZAMAN DÜN OLDU, İKİNCİ 
EN İYİ ZAMAN ŞİMDİ 


Machine Translated by Google 


Doğum oranları , her ne pahası na olursa olsun, eninde sonunda ele 
alı nmalı dı r. 


Yarı n tüm işgalciler sı nı rdı şı edilse vetüm hainlere gerçekten hak ettikleri gibi 
davranı Isa bile, yıne de ödünçalı nmı ş bir zamanda yaşı yoruz. 

İster on yı | ister binlerce yı | sürsün, doğum oranları alt ikame seviyelerindeyken, 
o zaman insanları mı z ölüyor. 


Doğum oranları mı zı n feci derecede düşük kalması na ne kadar uzun süre izin 


verirsek, yaşlanı rı z,azalı rı z,zayı fları z ve temelde gerçek ölüme daha 
yakı nlaşı rı z. 


Bu sadece kendi insanı mı zı n değil, dünya çapı nda birçok insanı n karşı 
karşı ya olduğu bir sorun. Asya, Avrupa ve Amerika'daki uluslar bu felaketle birlikte 
yüzleşiyor. Bazı ları diğerlerinden farklı aşamalarda ama hepsi baskı yı hissediyor. 


Ası Isoru,bunası | oldu? Ve bunu durdurmak için ne yapabiliriz? 

Görünüşe göre bu tür sorunlarla karşı laşmayan insanlar, güçlü geleneklere, toplumsal 
cinsiyet normları na, toplumsal normlara sahip olanlar; fakirler ve dindarlar, genellikle 
hepsinin birleşimi. Bu bize sorunun tam olarak merkezinde neyin olabileceğine dair bir 

gösterge vermelidir. 


Düzeltmek için ne yapabiliriz? Sorun karmaşı k, çok daha karmaşı k ve çözmesi Etnik 
yer değiştirme sorunundan daha zor. Muhtemelen, aile değerlerine, toplumsal 
cinsiyete ve sosyal normlara ve doğa, kültür veı rkı n değer ve önemine çok daha 
fazla odaklanan yeni bir toplumun yaratı Iması gerekecek. 


ÇOCUKLAR OLMADAN GELECEK OLMAZ 


Machine Translated by Google 


Demokratik Çözüm Yok 


Burada ve şimdi anlayı n, demokratik bir çözüm yok, Etnik ikameden çı kmak 
için herhangi bir oylama girişimi önce alayla, sonra hor görmeyle ve son 
olarak da güçle karşı lanacaktı r. 


Bu Demokratik kurtuluş çözümü, boş bir hayalden başka bir şey değildir ve 
kitlesel göç ve işgalcilerin daha yüksek doğum oranları na sahip olması 
nedeniyle toprakları mı zda düşmanları mı zarttı kça, imkansı zlı k 
alemlerine gittikçe daha fazla itilecektir. 


Dünyanı n medyası size karşı kullanı lacak, yöneticilerin eğitim sistemi size 
karşı kullanı lacak, dünya şirketlerinin mali gücü size karşı kullanı lacak, 
BM'nin, AB'nin ve NATO'nun askeri ve yasama gücü size karşı kullanı lacak. 
size karşı kullanı lacak ve hatta daha önce yozlaşmı ş olan kendi dini 
liderleriniz bile size karşı kullanı lacaktı r. 


Demokrasi bir çete yönetimidir ve çetenin kendisi de kendi düşmanları mı ztarafı ndan yönetilir. 
Küresel ve kurumsal bası n onları kontrol ediyor, eğitim sistemi 

(marksistler tarafı ndan taahhüt edilen kurumlar yoluyla uzun yürüyüşe 

çoktan düştü) onları kontrol ediyor, devlet (şirket destekçilerine çoktan kaybetti) 
onları kontrol ediyor ve beyaz karşı tı medya makinesi bunları kontrol eder. 


Zafere giden tek yol bu olduğundan, Demokratik bir zafer yanı gı sı na 
kapı lmayı n, savaşa hazı rlanı n, şiddete hazı rlanı n veriske, kayı plara 
ve mücadeleye hazı rlanı n. 


OY VERMEK MOB KURALDIR VE MOB KURAL MEDYA KURALDIR VE 
MEDYA KURALI KURUMSAL KURALDIR 


Machine Translated by Google 


STK'lar soykı rı ma doğrudan müdahil oluyor. 
Avrupa halkı 


Kimseye bağlı olmayan ve gerçek niyetlerini gizleyen bu STK grupları , sahte 
bir din cephesi görüyorlar, bu STK grupları , işgalcileri kendi gemileriyle Avrupa 
kı yı ları nataşı yor ve bu geniş orduyu, yerli Avrupalı ları yağmalamak, 
tecavüz etmek ve etnik olarak yerinden etmek için doğrudan Avrupa ülkelerine 
gönderiyor. . 


Bu arada, Avrupa halkı nı zor kazanı Imı ş gelirlerini kaybetmeleri ve doğrudan 
kendi halkları nı n kültürel ve etnik rakiplerine vermeleri için kandı rı yor, 

kandı rı yor ve suçluluk duygusuyla utandı rı yorlar, bunları n çoğu tek 

amacı Avrupa halkları nı fethetmek ve yok etmek. 


Kültürel rakiplerimizi beslemek ve geliştirmek için bu zenginlik ve refahı n 
elimizden alı nması , bizden nefret edenlerin yararı na kendi halkı mı zı n 


kalkı nması nı n ve yaşam koşulları nı n azaltı lması yla sonuçlanan bir 
medeniyet terörü eylemidir. 


Çoğu zaman bu STK'lar gerçek niyetlerini bir dindarlı k cephesinin arkası na 


saklarlar ve yalnı zca STK'nı n liderliğini ve yönetimini araştı rdı ğı nı zda, 
şovu yürüten insanları n aslı nda dindar olmaktan çok uzak olduğunu ve çoğu 
zaman da olmadı kları nı görürsünüz. safHı ristiyan Avrupalı ları hem 
emek hem de kendi sı nı fveiı rksavaşı girişimlerini finanse etmek için 
kullanan aslı nda ateist kültürel Marksistler. 


Bu STK'lar kilisenin içindeki modern sarraflardı r ve sesle yada kı rbaçla 
kovulmaları gerekir. 

Pek çok kişiyi üzebilir, ancak gerçek şu ki, bu insanlar Avrupa'nı n mevcut 
işgalinden ve yağmalanması ndan doğrudan sorumlular ve onları n ihaneti 
Avrupa'nı n umutları na büyük zarar verdi. 


Bu hain STK'ları ezin, liderlerini öldürün, binaları nı yakı n, gemilerini 
bombalayı n, posterlerini yı rtı n ve üyeliklerini yok edin. 


Onları toprakları nı zdan kovun ve hainlere hak ettiklerini verin: bir hainin 
ölümü. 


STK'LAR HAİN ORGANİZASYONLARDIR 


Machine Translated by Google 


Kaybederseniz tarih, taktikleriniz ne olursa olsun Sizi 


canavar olarak yazacaktı r. Önce kazanı n, sonra 
hikayeyi yazı n. 


Galipler tarihi yazar ve tarihin yazarları günümüzün kültürel iklimini 
kontrol eder. 


Kaybederseniz, kaybı nı zdanası | hareket ederseniz edin; 
kahramanca, korkakça, vahşice, barı şçı |, erdemli ya da suçlu olarak olsun, 
düşmanları nı ztarihi yazı yorsa, sizi bir şeytan olarak tanı mlayacaklardı r. 


Zaferin nası | kazanı lacağı konusunda endişelenmeyin, tüm yöntemler 
mümkündür, etnik soykı rı m karşı sı nda tüm ahlaklar belirsizdir. 


Önce kazan, hikayeyi sonra yaz. Şu anda ahlakı ndan şüphe ettiğiniz bir 
hareket, halkı nı z tarafı ndan hayret ve hayranlı kla tarih kitapları na 


yazı lacaktı r. 


SAYGILI OLACAKSINIZ, AMA SADECE KAZANDIRSANIZ. 


Machine Translated by Google 


Herhangi biri Alman, İngiliz, Fransı z olabildiğinde, Avrupalı 
olmak gerçekten tüm anlamı nı yitirmiştir. 


Hata yapmayı n, yerel ve ulusal kimliğin erozyonu tesadüfen meydana 
gelmemiştir, Avrupa halkı na karşı uyumlu ve hedefli bir çabadı r. 


Bir Fransı z'ı ndili konuşması , kültürü paylaşması , aynı tanrı ya inanması 
ve hatta daha da önemlisi etnik olarak Fransı z olması gerekmediği fikri aşı rı 
derecede gülünçtür. Bu, Fransı z halkı nı n kendisine yönelik bir 

saldı rı dı rve ulusal, kültürel, dilsel ve etnik birliği yok etmek için 

tasarlanmı ş bir stratejidir. 


Bu, yalnı zca Fransı z halkı na değil, Avrupa'nı n tüm halkları na uygulanan, 
ulusları n kimliğini özünden yok eden ve başarı lı , birleşik bir ulusun üzerine 
inşa edildiği tüm bağları parçalayan bir taktiktir. 


Bir Faslı asla Estonyalı olmayabilir, tı pkı bir Estonyalı nı n asla Faslı 
olmayabileceği gibi. Bir etnik grubun diğeriyle değiş tokuşunu imkansı z 
kı lan kültürel, etnik ve rksal farklı lı klar vardı r. 


Bir Han Çinlisinin Alman olması için Alman toprakları nda doğması gerektiği 


fikri, Mars'ta doğan bir Alman'ı n Marslı olması kadarçı Igı nca. 


Avrupa, birleşik genetik, kültürel ve dilsel mirası nedeniyle yalnı zca 
Avrupa'dı r. Avrupalı olmayanlar Avrupa olarak kabul edildiğinde, Avrupa 
diye bir şey yoktur. 


AVRUPA'NIN DEĞERİ AVRUPA HALKINDADIR 


Machine Translated by Google 


Baby Boomers dönemi geçtikten sonraki zaman, harekete 
geçmeye BAŞLAMA zamanı değil, zaferimizi BİTİRME 


zamanı dı r. 


Pek çok kişi, etnik yer değiştirmemize ilişkin pek çok istatistiğin henüz bizim 
gerçekliğimizle eşleşmemesinin tek gerçek sebebinin, şu anda baby boomer 


kuşağı tarafı ndan canlandı rı lan sayı ları n olduğu anlaşı lmaktadı r. 


Bu bebek patlaması kuşağı gelip bizi geride bı raktı kça,ulusları mı zı n 
demografik yapı sı nda hem istatistiksel hem de sosyal açı danhı zlı ve 

bariz bir değişiklik olacak. Demografideki buhı zlı değişim, olası etnik yer 
değiştirmemizin gerçeği herkes için, hatta karşı çı kanlar için bile aşikar hale 
geldiğinden, bir kriz zamanı na yol açacaktı r. Bu zamana isyanı n başlangı cı için 
güvenilemez, yalnı zca gücü ele geçirmemizi sonlandı rmak için enerjinin ve 


ti rmanı şı nsonaşaması olarakkullanı lı r. 


Boomers'ı n çoğunun geçmesini beklersek (bireysel uluslara ve yaşam 

beklentilerine bağlı olarak 2028-2038 arası nda), çok az, çok geç olacaktı r. Bu 
zamana kadar işgalciler ve toprakları işgal edenler, Avrupalı olmayanlar, hem 
kitlesel göç hem de yerli Avrupalı lar ile bu işgalciler arası ndaki farklı doğum 


oranları nedeniyle sayı ları şaşı rti cı bir boyuta ulaşacak. 


Ayrı ca, zaferimiz için bu zaman dilimine güvenmek, ikinci bir büyük dezavantajı 
da beraberinde getiriyor: büyük olası lı kla doğudan, özellikle Çin, Türkiye, 
Hindistan veya üçünün bir kombinasyonundan gelecek yabancı istilası na karşı 
savunması z olmak. Bu olası istikrarsı zlı k dönemi aynı zamanda Doğu'daki 
potansiyel ulus düşmanları mı zı n kendi güç zirvelerine ulaşacakları bir dönem 
olacaktı r. Rakip ulusları mı zı n egemenliğin zirvesinde olduğu bir zamanda, 


kaotik bir ölüm kalı m savaşı içinde olmamalı yı z. Risk çok büyük. 


Mümkün olan en kı sa sürede saldı rı rı z, kuwetle saldı rı rı z ve 


istikrarı sağları z ve patlamalar geçerken veya geçtikten sonra değil, geçtikçe 
savunma yaparı Z. 


ZAFER BEKLEMEZ, İNSANLARININ ŞİMDİ SİZE İHTİYACI VAR! 


Machine Translated by Google 


Büyük liderlerin ortaya çı ktı ğI yerden 


Krizdeki bir toplumun ihtiyaç duyduğu erkek ve kadı nlar, daha büyük bir 
toplumsal grup düşüncesi tarafı ndan yaratı lı r, çevrelerinden, 

halkları ndan doğarlar, sanki oanı bekliyorlarmı ş gibi insanlardan 

fi şkı rı rlar. Onlar, etrafları nda meydana gelen daha büyük grup 
düşüncesi tarafı ndan ihtiyaç duyulan şey olarak doğmazlar. 


Bu liderler, halkı nı zı n mükemmel örnekleri olacak, erdemli, 
dürüst, güce doğruyu ve ruhunuzda yankı lanan bir gerçeği söyleyecekler. 


GÖRDÜĞÜNÜZDE; DUYDUĞUNUZ ZAMAN; ONLARI SİZ VE SİZİN OLDUĞU 
GİBİ TANIYACAKSINIZ. 


Machine Translated by Google 


Hiçbir şey yapma, hiçbir şey kazanma, hiçbir şey elde etme. 


Eylemsizlik kesin bir yenilgiye yol açacaktı r. Evde rahat rahat oturmak, internette 
paylaşı m yapmak, futbol izlemek ve zaferin ayağı nı za gelmesini beklemek size 


hiçbir şey kazandı rmaz. 
Ezici çaba ve aşı rı risk olmadan, hiçbir şey beklemeyin. 


Başkaları nı n sizin yerinize risk alması nı bekleyemezsiniz ve eğer isteksizseniz 


başkaları nı n sizin için çalı şması nı da isteyemezsiniz. 


Avrupa'nı n gerçek bir erkeği ya da kadı nı için tek seçenek çalı şmaktı r, zafer 


için var gücüyle çabalamaktı r. Başka hiçbir şey yapmayacak. Diğer her 
şey yetersiz. Diğer her şey dayanı lmaz. Geri kalan her şey şerefsizdir. 


Belkidı şarı çı kı p uzanabilir, işgalcilerinizin botları nı yalayabilir ve kı sa 


bir süre için de olsa rahat etmenize izin vermeleri için dua edebilirsiniz. 


Ama yapmayacaksı n. Yapamazsı n. Ne bildiğimi biliyorsan ve bizim istediğimiz için 
istiyorsan hayı r. 


Zafer adı na risk alacak, mücadele edecek, çabalayacak, sürecek, tökezleyecek, 


düşecek, sürünecek, hücum edecek ve terleyeceksin. Çünkü daha azı nı kabul 
edemezsin. 


RİSKLE OLASILIKLAR, OLASILIKLARLA GELİR 
ZAFER ŞANSI 


Machine Translated by Google 


İstikrarsı zlaştı rmavekHı zlandı rmacı lı k: zafer 
taktikleri 


Gerçek değişim ve gerçekleştirmemiz gereken değişim ancak büyük kriz potası nda 


ortaya çı kar. Kademeli bir değişim asla zafere ulaşmayacaktı r. 


İstikrar ve konfor, devrimci değişimin düşmanları dı r. 


Bu nedenle, mümkün olan her yerde toplumu istikrarsı zlaştı rmalı verahatsı z 

etmeliyiz. 

Statükoyu koruyan veya yalnı zca asgari düzeyde değişiklik getirmeye çalı şan bir siyasi aday, 
en küçük değişiklik davamı zı desteklese bile, nihayetinde yararsı z ve hatta zarar 


vericidir. Devrimci değişim gereklidir ve her şeyden önce gereklidir. 


Kökeni ne olursa olsun radikal, şiddetli değişimi teşvik etmek çok daha iyidir. 
Sadece radikal değişim ve sosyal rahatsı zlı k zamanları nda olduğu gibi, büyük ve müthiş 


bir değişim gerçekleşebilir. 


Bu çalkantı lı zamanlar eylem yoluyla getirilebilir. Örneğin, yerleşik sistemleri 

kökten değiştiren veya bunlara meydan okuyan siyasi adaylara oy verme, tüm toplumsal 

çatı şmaları hem destekleyerek, onlara saldı rarak, kötüleyerek, radikalleştirerek ve abartarak 
hem de her iki taraftaki zayı f veya daha az radikal liderlere/etkileyicilere saldı rarak ve 


hatta onları öldürerek kamusal söylemi radikalleştirmek gibi eylemler toplumsal çatı şmalardan 


Değerlerinize karşı çı kan ve kendi halkı nı zda ajitasyon veya endişe uyandı ran 
radikal bir adaya verilen oy, radikal bir değişiklik gerçekleştirme yeteneği veya isteği 


olmayan bir sütlü siyasi adaya verilen oydan çok daha fazla lehinize çalı şı r. 


Halka açı kalanları , size ait olmasalar bile, radikal görüşleri desteklemek için tuval haline 


getirin. 
Çatı şmayı kı şkı rtı n.Halkaaçı k parkları n yakı nları na şeriat kanunu çağrı sı nda bulunan 
afişler ası n, ardı ndan gelecek hafta bu tür afişlerin üzerine tüm göçmenlerin sı nı rdı şı edilmesini 


talep eden afişler ası n, kriz patlak verene kadar kamusal yaşamı n her alanı nda bunu tekrarlayı n. 


Dengeyi boz, sonra kontrolü ele al. Toplumu kökten ve temelden değiştirmek istiyorsak, 


toplumu olabildiğince radikalleştirmemiz gerekir. 


DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN, BİZ DEĞİŞİMİZ 


Machine Translated by Google 


Küreselleşmiş kapitalist piyasalar, ı rksal otonomistlerin 
düşmanı dı r 


Etnosentrik bir Avrupa geleceği elde edilecekse, küresel serbest piyasalar ve 
mal ticareti ne pahası na olursa olsun caydı rı Imalı dı r. 


Çevreye duyarlı ve ahlaklı bir toplum, sürekli artan sanayileşme, kentleşme, 
sanayi üretimi ve nüfus artı şı na dayalı bir toplumla ekonomik 

olarak asla rekabet edemez. 

Daha ucuz işgücü ve çevre sağlı ğı konusundaki bilgisizlik, her zaman daha az 


emekle üretilen daha ucuz mallarla sonuçlanacak ve kaçı nı Imaz olarak pazarı n 
kontrolü ile sonuçlanacaktı r. 


Doğanı n, kültürün ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları nı n olduğu bir 
Avrupa, küresel pazarda asla rekabet edemeyecek. 


Bu nedenle, küresel pazarı n yeni Avrupa pazarı nda rekabet etmesine asla izin 
verilmeyecektir. 

Yeni Avrupa bölgesi (yeni Batı dünyası ) dı şı nda üretilen tüm malları n 
ithalatı nı n engellenmesi, geleceğin Batı ekonomisinin temel direğidir. 


Doğal dünya, işçilerin onuru, kalı cı kültür veya beyaz uygarlı kları n 
geleceği dikkate alı nmadan üretilen malları n yeni ahlaki odaklı ve etik 
odaklı Avrupa pazarı na girmesine asla izin verilmemelidir. 


UCUZ İŞGÜCÜ VE TÜM TÜKETİCİ SANAYİ 
İDEALLER, BEYAZ PİYASALARDAN YABANCI MALLARIN ENGELLENMESİ 


Machine Translated by Google 


Ucuz emeğin belini kı rı n 


Hiç kuşkunuz olması n, Avrupalı olmayanları n Avrupa'ya kitlesel olarak ithal 
edilmesindeki en büyük itici güç, ucuz işgücü talebi ve ihtiyacı dı r. Hiçbir şey istilayı 
daha fazla yönlendiremez ve ucuz işgücü talep eden açgözlülük kadar hiçbir şeyin 
yenilmesi gerekmez. 


Onukı r,nası Isa yapabilirsin. 

Asgari ücret artı şları nı teşvik ederek ve zorlayarak olsun; işçilerin sendikalaşması nı 
ilerletmek; yerlidoğum oranı nı artı rmak ve böylece işgücü ithaline olan ihtiyacı 
azaltmak; işçilerin hakları nı nartı rı lması ; otomasyondaki artı ş veya endüstriyel 
işgücü ikamesinin veya mevcut diğer taktiklerin ilerlemesi için baskı yapmak. 


Sonunda insan açgözlülüğüne ve sermaye sahiplerinin kar marjları nı artı rma 
ihtiyacı na karşı mücadele edilmeli ve kı rı lmalı dı r. 


UCUZ İŞGÜCÜ KÖLE İŞGÜCÜDÜR, İTHALATI REDDEDER 
MODERN KÖLELER 


Machine Translated by Google 


Eritme potası nda kaynama 


Küresel güç yapı sı nı veBatı 'nı n eşitlikçi, bireyci, küreselci egemen 
kültürünü devirmek için sözde “Eritme potası ” olan ABD'deki iç savaş başlı ca 
amaç olmalı dı r. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde, belki de dünyadaki herhangi bir yerden daha 
fazla, birey kültü en uzun süredir ve en derin bağlı lı kla uygulanmaktadı r. 


Şansı mı za,buı rksı zlaştı rı Imı ş, dinsiz ve kültürsüzleştirilmiş 
programı n nihai sonuçları kendini gösteriyor. 


Amerika Birleşik Devletleri, tarihin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla kargaşa içinde. 
Eyaletler diğer eyaletlerden nefret ediyor, seçim kurulu her fı rsatta saldı rı 
altı nda veyarı şlar birbirinin boğazı na gidiyor. Bunun da ötesinde, ı rksal, 


sosyal, kültürel, dilsel ve sı nı fsal ayrı mlarla bölünmüş iki partili bir siyasi 
sistem var. 


Nihai sonuç, çı kmaza girmiş, herhangi bir büyük değişikliğe yanı t 
veremeyen, herhangi bir büyük projeye taahhütte bulunamayan bir ulustur. 
Herhangi bir ilerlemeyi imkansı zkı lan siyasi ve sosyal bir çı kmaz. 


Bu arada, 10.000 tonluk demografik değişim kayası hiç durmadan ilerliyor, 
ivme kazanı yor ve muhtemelen yoluna çı kan her şeyi yok ediyor. 

Eninde sonunda ABD'nin beyaz nüfusu durumun aslı nı anlayı nca savaş 
patlak verecektir. Yakı nda Teksas'ta beyazları n yer değiştirmesi doruğa 
ulaşacak ve Teksas'ı n beyaz olmayan siyasi ve sosyal kontrolüyle birlikte; ve 
bu kontrolle, seçim koleji ağı r bir şekilde demokratik bir zaferden yana 

yı ğı lacak, böylece her seçim döngüsü bir kesinlik 


Kesin Demokratik zafere sahip bir veya iki seçim döngüsünden sonra, geri 
kalan, demokratik olmayan oy kullanan, beyinleri yı kanmamı ş beyazlar 
geleceği önlerinde net görecek ve bu bilgiyle diplomatik veya siyasi 

bir zaferin imkansı zlı ğı nı anlayacaklar. 


Kı sa bir süre içinde düzenli ve yaygı n siyasi, sosyal veı rksal şiddet 

başlayacaktı r. Bu çatı şmafı rtı nası ndagrevin yapı lacağı yer, güçlü, birleşik, 
etnik ve kültürel olarak odaklanmı ş beyaz yanlı sı , Avrupa 

yanlı sı bir grup, ortalama bir beyaz ailenin ihtiyaç duyduğu ve özlediği her şey 
olacaktı r. Artan bu sayı larla ve birleşik güçlerimizle, 
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ABD'nin tam kontrolü mümkün olacaktı r. Her şeyden önce şiddete 
hazı rolunvezamanı geldiğinde sertvehı zlı saldı rı n. 


ERİTME ÇANTASI MİTİ BİTMEK ZORUNDADIR VE BUNUNLA BİRLİKTE 
EŞİTLİKÇİ ULUS MİTİ 
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Beyaz karşı tı devletlere vergi yok 


Ulusları mı zdavamı zasadı k erkekler ve kadı nlar tarafı ndan yönetilene kadar vergilendirme 
hı rsı zlı k olarak görülmeli ve vergi ödemeyi reddetmekiı rksal sadakatin bir işareti olmalı dı r. 
Kendi emeğinizle kazandı ğı nı z servetinizi, sizi hor gören, halkı nı zı hakları ndan 
mahrum bı rakan ve etnik olarak sizi değiştirmeye çalı şan bir kişi veya gruba vermek 
tamamen aptalca. Halkı nı zı mahvetmek için para ödemeyin, safları mı zdaki hainlerin 
ceplerini doldurmayı n, bozuk ve bozuk bir devlete destek vermeyin. 


Vergi ödemeyi reddet. Reddetmek. Ödemenizi talep ettiklerinde reddedin. Nedenini 
sordukları nda, onlara nedenini söylersin. Sizi hapisle tehdit edecekler, hatta doğrudan 

güç kullanmakla bile tehdit edebilirler. Hapishanenize bile girebilirler veya size fiziksel olarak 
zarar verebilirler. Ama nihayetinde, yeterli sayı da insan savaşı p vergi ödemeyi 
reddettiğinde, iktidardaki hainlere fon sağlamayı reddettiğinde, devletin kendisi önce 
solacak, sonra da çökecek. 


Bu yüzden hapis cezası alı n, dayağı kabul edin ve hatta karşı lı k verin. Ama beyaz 
karşı tları na vergi ödemeyin. 


VERGİ HAİN BİR SİSTEM İÇİNDEKİ HIRSIZLIKTIR 
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Bölüm IV 


Sonuç olarak 


Beni saran geceden, 
Kutuptan direğe çukur kadar siyah, 
Tanrı lar ne olursa olsun şükrediyorum 


Yenilmez ruhum için. 


Koşulları n düştüğü debriyajda 
Ne yüzümü buruşturdum ne de yüksek sesle ağladı m. 
Şansı n sopaları altı nda 


Başı m kan içinde ama eğilmedim. 


Bu gazap ve gözyaşı yerinin ötesinde 
Gölgenin Dehşeti dı şı nda beliriyor, 


Ve yine deyı lları n tehdidi 


Beni bulur ve korkmadan bulacaktı r. 


Kapı nı nne kadar dar olduğu önemli değil, 
Parşömen cezalarla ne kadar yüklü, 
Ben kaderimin efendisiyim 


Ben ruhumun kaptanı yı m. 


-Invictis, William Ernest Henley 
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Tek bir zafer var ama birçok yenilgi var. 
Toprakları mı zı , kültürümüzü ve insanları mı zı kaybetmek bir yenilgidir. 
Kültürümüz olmadan devam etmek ama yine de toprakları mı za sahip olmak bir yenilgidir. 


Kültürümüzle ayakta kalmak ama toprakları mı zı , geleceğimizi kaybetmek bir 
yenilgidir. 


Tek zafer var. 

İnsanı mı zı n, kültürümüzün, toprakları mı zı n bekası yetmiyor. Gelişmeli, 
yı Idı zlararası ndaki yerimize her zaman ilerlemeliyiz ve insanları mı zı n hak 
ettiği kadere ulaşacağı z. 


Başka bir şey bir yenilgidir. 


Savaş kolay olmayacak, ölü sayı sı kesinlikle yüksek olacak. Gidişat zor olacak ve 
çoğumuz öleceğiz. 


Rahat olacağı nı garanti edemem, kolay olacağı nı garanti edemem ve her 
hareketin başarı lı olacağı nı garanti edemem. 


Garanti edebileceğim tek şey, eylemsizliğin kesin bir yenilgi olduğu, güç yapı ları nı n test 
edileceği ve muhtemelen düşeceği ve hepsinden önemlisi, ileride yalnı zca gelecek 


olduğu ve daha önceki herhangi bir zamana geri dönmeye çalı şmanı n sizi hiçbir yere 
götürmeyeceği. 


Sen tökezleyebilirsin. Düşebilirsin. Ancak nihai hedefe, tam zafere ulaşmanı n 


tek yolu ayağa kalkı p ilerlemeye devam etmektir. Ne olursa olsun. Mart. 


Hatalar yapı lacak, kayı plar yaşanacak, bazı başarı sı zlı klar kesin ve bazı 
çabalar boşa gidecek. 


Ama sonunda mücadele başlı başı na bir güzelliktir ve zafer onun sayesinde çok 
daha tatlı olacaktı r. Nihai zafer sizindir, eğer iradeniz varsa. 


Bana gelince, benim zamanı m geldi. Başarı mı garanti edemem. Tek bildiğim 
irademin kesinliği ve amacı mı n gerekliliği. Yaşa ya da öl, bil ki hepsini senin 
için yaptı m; arkadaşları m, ailem, halkı m, kültürüm, IRKIM. 


Güle güle, tanrı hepinizi korusun ve Valhalla'da görüşürüz. 


AVRUPA YÜKSELİYOR 
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